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KERKDIENST(EN)                    

10.00 uur Dorpskerk    

Predikant             : ds. Stephan Kurtzahn uit Leiderdorp 

Ouderling van dienst : Piet de Vries 

Pianist     : Ad de Joode 

Lector   : Andrea Zwaan 

Koster : Robert Vlugt 

Collectes   : ➢ In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website: 

                                           1e collecte: Teylingereind 

                                          2e collecte: Kerk en Diaconie                       

  ➢ Via de kastjes, de kerkapp of website: Stichting ‘Het vergeten kind’ 

Koffiedrinken    : Ontmoeting na de dienst in Het Venster 

19:00 uur Dorpskerk  : Kerkdienst o.l.v. ds. Tim Moll 

 

 

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST 

 

ORGELSPEL        
   
  Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst   
 

VOORBEREIDING   

  Intochtslied: 515, 1.2.3 

  Moment van stilte   

  Bemoediging 

  Voorganger zingt: 

 Ik bid U aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart. 

   O helder Licht dat duister kliefde en blijde hope bracht op aard’. 

   Ik wil die liefde steeds gedenken, wil U mijn liefde wederschenken.   

  Groet  (gemeente gaat daarna zitten)  

  We zingen: 515, 4.5.6 

  Gebed om ontferming  

  We zingen: 150a, 1.2.3 

  Kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

RONDOM HET WOORD  

  Gebed bij de opening van de Schrift  

  We zingen 511, 1.2.3.4 

  Schriftlezing door de lector: Mattheus 2, 1-12; Driekoningen 

  We zingen: Lied 518, 1-3  

  Preek  

  Muzikaal meditatief moment  

  We zingen: 496, 1-3  

 

RONDOM ONS ANTWOORD  

  Gebeden, stilte, Onze Vader  

  Toelichting op de collecten   

  De kinderen komen terug van de kinderdienst 

  We zingen als slotlied: 487, 1-3 

 

HEENZENDING EN ZEGEN  

  We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met “Amen” (3x).  

 

ORGELSPEL 

 

 

 



 

 

MEDEDELINGEN 
 
 

Van de predikanten 

Ds. Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429. 

Ellis is er standaard op dinsdag en woensdag. Soms ook op andere dagen. 

Ds. Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921. 

Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil? Laat het ons gerust weten! 

 

Kopij voor ‘Op weg’ 

Morgen, 6 januari, is de laatste dag waarop kopij voor ‘Op weg’ kan worden ingeleverd. 

 

1e Collecte : Teylingereind 

In Teylingereind helpen we jongeren die door de rechter bij ons geplaatst zijn om weer mee te leren 

doen. Met hun ouders/verzorgers, hun omgeving en boven alles: in de maatschappij. Wij geloven dat 

iedereen uiteindelijk positief mee wil doen in de samenleving. Teylingereind wil dat het verblijf van een 

jongere zinvol is. Dat hij leert en dat hij groeit. En dat niet alleen wij dat zien, maar ook hijzelf en zijn 

omgeving. Naast Ds. Korpelshoek is er ook een RK Pastor en een Imam als geestelijk verzorger, die 

zich om het welzijn van de jongeren van teylingereind bekommeren. Help je mee om deze collecte tot 

een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

Vorming en Toerusting: Prediker: een vreemde eend in de Bijbel. 

In vergelijking tot andere boeken in de Bijbel valt Prediker uit de toon. Geen verhalen of visioenen van 

vrede en gerechtigheid maar een boek dat somber en sceptisch aandoet. Prediker wilde alles 

onderzoeken maar stelt vast dat alle zwoegen onder de zon weinig zin geeft. Volgens Spreuken is het 

zo dat wie goed doet, goed ontmoet, maar volgens Prediker laat de werkelijkheid een ander beeld 

zien. Om zicht te krijgen op deze en andere elementen in Prediker bespreekt Arie van der Kooij op 

dinsdag 14 januari enkele passages uit dit boek. Zoals over het kwaad in de vorm van onderdrukking 

en onrecht, over wat het beste is en over wat het mooiste is. Over de ouderdom en de sterfelijkheid en 

over de vraag waarom dit boek in de canon van de Bijbel is opgenomen. De locatie is ’t Zenit in 

Warmond en begint om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden via tineke.braam@hetnet.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mededelingen inleveren t/m donderdag 9 januari (vóór 18:00 uur) bij Tom Wilbrink, zondagsbrief@pgsassenheim.nl    


