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Goed om te weten …  
 
De Commissie Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken in 
Sassenheim en Warmond brengt al meer dan 25 jaar een gezamenlijk 
programma uit.  
 
 
Inleiding 
Voor u ligt een nieuw programma van Vorming en Toerusting met weer een 
grote variëteit aan onderwerpen, door het kerkelijk jaar heen.  
Naast de vaste activiteiten en sprekers zijn er ook weer nieuwe activiteiten. 
Zo staan we in mei 2025 stil bij 80 jaar Bevrijding met een voorstelling van 
Guido de Bruin over Westerbork en wat daar gebeurd is.  
 
Het hoeft niet bij kijken en luisteren alleen te blijven.  U kunt zingen tijdens 
de studiezangavond in de advent, de kerstsamenzang of bij de  Evensong. 
Ook is er een mogelijkheid deel te nemen aan een bibliodrama.   
 
De afbeelding op de voorkant verwijst naar het bloemstuk dat gemaakt is in 
de Veertigdagentijd afgelopen voorjaar, met daarin de drie kruisen en het 
graf, de symboliek van Goede Vrijdag. Deze afbeelding legt ook de link naar 
de komende Veertigdagentijd, waarin we naast opnieuw bloemschikken en 
de vespers, kunnen kennisnemen van de vele Pietà’s die door de eeuwen 
heen zijn gemaakt. 
 
In april j.l. is de Julianakerk in Sassenheim definitief gesloten en ook de 
zalen rondom de kerk zijn niet meer beschikbaar. De Protestantse 
Gemeente Sassenheim heeft een nieuw kerkelijk centrum in gebruik 
genomen aan de Westerstraat, Het Venster. Hier zullen vanaf dit seizoen 
een deel van onze activiteiten plaatsvinden. 
 
Aanmelden 
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het 
aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00 
per activiteit, tenzij anders vermeld. De adressen van de locaties vindt u op 
de achterpagina. Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u 
zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij 
de coördinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij 
voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U 
ontvangt dus geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een 
datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt 
iedereen die zich heeft aangemeld hiervan bericht.  
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1   Bloemschikken: Wij gedenken ….. 
 
De maand november is in de kerkelijke traditie de maand waarin we onze 
overledenen herdenken. Niet alleen de overledenen van het afgelopen 
kerkelijk jaar, maar ook hen die ons eerder zijn voorgegaan. In de Rooms-
Katholieke traditie gebeurt dit op 1 en 2 november met de viering van 
Allerheiligen en Allerzielen. In de Protestantse traditie worden de 
overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit  jaar  is 
dat op zondag 24 november. We hopen met het maken van een mooi en 
zinvol bloemstuk mee te gaan in deze traditie.  
 
Voor deze workshop kunt u zich tot 12 oktober 2024 aanmelden. U hoeft 
zelf niets mee te nemen. Materiaal en gereedschap zijn aanwezig. De 
kosten zijn € 25.- 
 
Bij voldoende belangstelling is er ’s morgens en ’s avonds een workshop. 
 
Leiding:  mw. N. de Mooij 
Datum:  donderdag 24 oktober 2024  
Locatie:   Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2 Warmond 
Tijd:   10.00-12.00 uur en 19.30-21.30 uur 
Coördinatie: Marjo van der Zanden/Tineke Braam 
 
2   Desiderius Erasmus 

Een verhaal over één van de meest beroemde 
Rotterdammers: Desiderius Erasmus.  Hij leefde 
van 1469 tot 1536.   Hij werd in zijn tijd 
beschouwd als de meest begaafde schrijver van 
heel Europa. Hij werd verheerlijkt en verguist. Hij 
was een diepgelovig mens, priester, humanist en 
theoloog tegelijk. Hij was vooral de man, die de 
grondtalen van de Bijbel weer tot leven bracht. Hij 
beheerste als geen ander Latijn, Klassiek Grieks 
en Hebreeuws. Bijna alle grootheden en vorsten 
van zijn tijd heeft hij wel ontmoet. En hij heeft heel 
wat afgereisd, eigenlijk nergens was hij heel lang 
thuis. Het meeste was hij nog in Parijs, Londen, 
Leuven en Bazel. En alle werken die hij schreef: ontelbaar. Een boeiend 
figuur en in menig opzicht ook: ongrijpbaar. Ds. John Fockens neemt ons 
mee in het leven van deze bijzondere wetenschapper. 
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Inleider:   ds. J.C. Fockens 
Datum:   dinsdagmiddag 5 november 2024 
Tijd:    14.30 – 16.00 uur 
Locatie:   Het Venster 
Coördinatie: Tineke Braam  

 
3  Rouwen is Liefde 
 
Verdriet is de keerzijde van liefde. Vroeg of laat 
zul je afscheid moeten nemen van iets dat of 
iemand die je dierbaar is. Helaas boezemen dood 
en afscheid velen onder ons angst in, omdat we 
collectief verleerd zijn wat rouwen is. Het liefst 
houden we de dood zo ver mogelijk van ons weg. 
Maar daardoor is de dood ook een vreemde voor 
ons geworden. En het onbekende maakt bang. 
Kennis over rouw en verdriet kan die angst deels 
wegnemen. Rouwexperts Luuc Smit en Manu 
Keirse houden in het boek Rouwen is Liefde 
daarom een vurig pleidooi om rouw opnieuw de 
broodnodige ruimte te geven in ons leven. Het 
boek laat zien dat er meer dan één manier is om 
te rouwen. Manu Keirse zal op deze avond een 
genuanceerd beeld schetsen van de vele gezichten van verdriet en enkele 
hardnekkige mythes over rouw ontmaskeren. Tegelijk zal hij ook  concrete 
handvatten aanbieden die kunnen helpen om houvast te vinden bij 
aangrijpend verlies. 
 
Inleider:   Prof. dr. em. M. Keirse   
Datum:  woensdag 13 november 2024 
Tijd:   19.30 uur ( let op: vroege aanvangstijd) 
Locatie:  Het Venster 
Coördinatie: Marjo van der Zande  
 
Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde 
en de autoriteit in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de 
laatste levensfase gaat. Zijn boeken zijn stuk voor stuk bestsellers en 
werden in vele talen vertaald. 
 
De entree voor deze avond is € 10. Deze avond wordt georganiseerd in 
samenwerking met Boekhandel Wagner te Sassenheim. 
 
Meer informatie:    
https://www.boekhandelwagner.nl/activiteiten - 13-november-2024-manu-keirse 
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4  Kom je in Bijbelverhalen jezelf tegen?  
 
Wat Jezus te zeggen heeft, doet hij vaak in gelijkenissen. Schijnbaar 
eenvoudige, maar soms ook wat rare verhaaltjes. Waarom doet hij dat en 
kan hij niet gewoon zeggen wat hij bedoelt? Twee keer wagen we ons aan 
die gelijkenissen. Waar slaan, waar lijken ze op, komen we er zelf in voor? 
Met die vragen gaat ds. Tim Moll samen met ons  aan de gang. 
 
Leiding:   ds. T. Moll 
Datum:  dinsdag 19 en 26 november 2024 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  Parochiecentrum van de Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: Arie van der Kooij  
 

5   Zingen in de Advent: instuderen van adventsliederen  
  
De aanleiding van deze zangstudieavond is de Keuzezondag van de PG 
Sassenheim. Gemeenteleden kregen die zondagmorgen gelegenheid een 
keuze te maken uit vijf activiteiten tijdens de kerkdienst. Een van de opties 
was het instuderen van een lied o.l.v. dhr. George Germans.  Dit heeft 
geleid tot veel positieve reacties. Daarom is aan George gevraagd een 
dergelijke workshop ook voor het programma van Vorming en Toerusting  te 
organiseren. Er worden op die avond twee adventsliederen ingestudeerd. 
 
Wat kunt u verwachten op deze avond:  
1 ) het instuderen van  de melodie  
2 ) achtergrondinformatie over het lied  
3 ) het lied daar waar nodig tekstueel ontleden  
4 ) de manier van en hoe we het lied gaan zingen  
5 ) eventueel overige informatie  
   
Met dit alles hoopt George te bereiken dat u na deze avond het ultieme 
gevoel heeft dat u naast het feit dat u twee liederen kunt zingen ook de 
diepere intenties begrijpt van de inhoudelijkheid van de liederen.  
 
Leiding:   dhr. G. Germans   
Datum:  dinsdag 3 december 2024 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  Het Venster 
Coördinatie: Tineke Braam  
 
Als jongen van zeven jaar ontving George zijn eerste orgellessen in 
Haarlem.  Daarnaast was hij ook  lid van twee kinderkoren in Haarlem. Na 
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enkele jaren van zingen ging hij de kinderkoren begeleiden tijdens het 
zingen, wat uiteindelijk resulteerde in het begeleiden van kerkdiensten en 
bijeenkomsten waaraan het kinderkoor zijn medewerking verleende.  
In 1982 kwam hij in Sassenheim wonen, in 1985 is George benoemd als 
organist van toen de Hervormde Kerk, nu de Dorpskerk. In 1994 werd 
George dirigent van het kerkkoor de Lofstem in Sassenheim. Het koor is 
door omstandigheden eind 2023 opgehouden te bestaan. Nu is hij nog als 
dirigent verbonden aan het kerkkoor "Samen op Weg" te Abbenes.  
 
Al deze activiteiten doet hij naast zijn werk als manager van een 
supermarkt.  
 
6 Kerstsamenzang in de kerk van Sint Pancratius 
 
Op weg naar het Kerstfeest is er op zondagmiddag 
22 december een kerstsamenzang in de Sint 
Pancratiuskerk. Naast bekende liederen die 
gezamenlijk worden gezongen, zal het koor The 
Keys uit Leiden o.l.v. Arina Holwerda en Canticum 
Vocale o.l.v. Ad de Joode enkele prachtige 
kerstliederen ten gehore brengen. Daarbij wijst een 
bijzonder Kerstverhaal ons de weg naar het feest 
van Jezus’ geboorte. 
 
Aansluitend bent U van harte uitgenodigd voor koffie of thee of warme 
chocolademelk. 
 
Leiding:  pastor P.A. Owel 
Zang:   The Keys en Canticum Vocale  
Datum:   zondagmiddag 22 december 2024  
Tijd:    15.00 uur 
Locatie:   Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie:  pastor P. A. Owel 
 
 Na afloop is er een collecte bij de uitgang voor de kosten van deze middag. 
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. 
 

7 Prediker: een vreemde eend in de Bijbel 
 
In vergelijking tot andere boeken in de Bijbel valt Prediker uit de toon. Geen 
verhalen of visioenen van vrede en gerechtigheid maar een boek dat 
somber en sceptisch aandoet: “IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid” 
(NBV21 “Lucht en leegte, alles is leegte”), zo luidt het begin. Prediker wilde 
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alles onderzoeken maar stelt vast dat alle zwoegen onder de zon weinig zin 
geeft, ja najagen van wind is. Volgens Spreuken is het zo dat wie goed doet, 
goed ontmoet, maar volgens Prediker laat de werkelijkheid een ander beeld 
zien (8:10-14). 
Om zicht te krijgen op deze en andere elementen in Prediker bespreken we 
met elkaar verschillende passages uit dit boek. Zoals over het kwaad in de 
vorm van onderdrukking en onrecht, over wat het beste is (niet te 
rechtvaardig en niet te goddeloos te leven [7:16]), en over wat het mooiste 
is (genieten van het goede [3:12-13]). Over de ouderdom en de 
sterfelijkheid. En tenslotte over de vraag waarom dit boek in de canon van 
de Bijbel is opgenomen. 
 
Leiding:   prof. dr. A. van der Kooij 
Datum:   dinsdag 14 januari 2025 
Tijdstip:   20.00-22.00 uur 
Locatie:   ’t Zenit, achter de Protestantse Kerk, Warmond 
Coördinatie :  Arie Dwarswaard 
 
8  Samen Bijbel Lezen en ‘Ervaren‘ 
 
We gaan samen lezen, ontdekken en uitwisselen 
wat er in het bijbelverhaal van de blinde Bartimeüs 
staat (Marcus 10:46-52) én we gaan het in scène 
zetten! Door rollen te kiezen die in het verhaal 
voorkomen gaan we ‘aan den lijve’ ervaren wat het 
verhaal met je doet. Een ervarend leren met behulp 
van de methode van bibliodrama. U bent van harte 
welkom! 
 
Dhr. Hans van Wijk is RK pastoraal werker/geestelijk verzorger in Bernardus 
 
Inleider:   pastor J. A. H. van Wijk 
Datum:  maandag 27 januari 2025 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   Havenkerk  
Coördinatie: Jan Koeleman  
 
9 Reiskoorts 
 
De Noordwijkse kunstenaar Daniël Tavenier zet deze avond zijn 
levensverhaal in het teken van reizen. Onder de titel Reiskoorts neemt hij 
ons op  diverse reizen die in zijn werk als kunstenaar centraal stonden en 
ook zijn leven kleurden. 
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Zo gaf hij het leven van de Noordwijkse Heilige 
Sint Jeroen vorm in zeven schilderijen die in 2013 
vanuit ons programma in de Sint Jeroenskerk zijn 
bekeken. Geïnspireerd door het reisverhaal van 
Jeroen maakte Tavenier met zijn echtgenote 
Carolien de omgekeerde reis. Na haar overlijden 
brachten reizen hem vanuit een kleurarme periode 
weer in de wereld van kleuren, uitmondend in een 
reis samen met zijn huidige partner Lisette naar 
Griekenland. Daniël Tavenier laat aan de hand 
van de kunstwerken die hij maakte, zien wat 
reiskoorts met hem als mens en kunstenaar heeft 
gedaan.  

 
Inleider:   dhr. D. Tavenier 
Datum: woensdag 5 februari  2025 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie:  Havenkerk 
Coördinatie: Arie Dwarswaard 

 
10 Voorouders - hun rol in ons leven en in de Bijbel  
 

Deze avond begint als workshop. We kijken naar onze eigen familie-
stamboom. Hoeveel voorouders kennen wij en welke rol spelen ze in ons 
leven? Wat voor stambomen zijn er mogelijk en wat voor keuzes maken wij? 
Daarna bestuderen we samen genealogieën uit de Bijbel. Wie worden er  
genoemd en wie worden weggelaten? Wat is de rol van vrouwen? De 
genealogieën bieden ons een onverwachte schat aan informatie. We 
eindigen met de meest beroemde genealogie uit de Bijbel, Matteüs 1, de 
geslachtslijst van Jezus Christus. Ook die zit vol verrassingen. 
 
Leiding:   mw. dr. H.A.  Klip 
Datum:    donderdag 13 februari 2025 
Tijd:    20.00-22.00 uur 
Locatie:   ’t Zenit, achter de Protestantse kerk, Warmond 
Coördinatie:  Arie van der Kooij 
 
Ds. Hedda Klip is sinds februari 2023 werkzaam als predikant in Voorhout. 
Naast haar werk als predikant in Nederland heeft zij sinds 1994 ook in de 
wereldwijde kerk gediend, als docent in Kameroen, Egypte (Cairo) en in 
Beiroet, en als predikant in Bazel. In 2020 promoveerde zij op het 
proefschrift getiteld: Deze bij name genoemden. Een vorm-kritische analyse 
van Bijbelse genealogieën, met een speciale focus op vrouwen. 
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11  Bidden 
 
Bid je nog? Aan wie de vraag gesteld werd, keek geschrokken op. Dat is 
toch een intiem gesprek, daar vraag je toch niet naar? En het woordje ‘nog’ 
geeft aan dat veel mensen met bidden gestopt zijn, omdat ze er moeite mee 
kregen. Ook binnen geloofsgemeenschappen. Soms is er wel het 
verlangen, maar ontbreekt de sfeer van innerlijke rust en ruimte. Nu moeten 
onze binnenkant en onze buitenkant redelijk sporen met elkaar. Bidden is 
een poging het gesprek tussen die twee kanten op gang te brengen. 
Daarover gaan we met elkaar in gesprek …. om samen  te bidden. 
 
Inleider:   ds. T. Moll 
Data:  maandag 17 en 24 februari en 10 maart  2025 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie:  Het Venster 
Coördinatie: Tineke Braam  
 
12 Films op weg naar Pasen      
 
Een feest vraagt voorbereiding. Dat hebben christenen altijd goed beseft 
rondom het centrale feest: Pasen. Daar naar toe leven gaat niet vanzelf, 
maar vraagt concentratie, inkeer en bezinning. Dat kunnen we ervaren in 
diensten op zondag, maar ook in persoonlijk gekozen momenten en 
manieren. Zo kunnen ook films verdieping geven. Na de film volgt meestal 
een kort nagesprek. Titels van de films worden later bekend gemaakt. 
 
Inleider:   ds. T. Moll 
Data:  woensdag 5 en 19 maart en 2 april 2025 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Locatie:  Het Venster 
Coördinatie: Arie van der Kooij 
 

13 Vespers in de Veertigdagentijd  
 
Een  Vesperdienst  behoort  tot  één  van  de  
gebedstijden,  waarmee  aan  een dag  indeling  en   
invulling  gegeven  kunnen  worden.  Het  idee  om  de  
dag invulling  te  geven  met  vaste  gebedsmomenten  
vinden  we  al terug  in  het  Oude  Testament.  We  
lezen  daar  dat  het opdragen  van  het morgen-  en  
avondoffer  in  de  tempel  gepaard  ging  met het opzeggen van bepaalde  
psalmen.  Het  boek  der  psalmen  vormt  als  het  ware  het  biddend hart  
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van  de  Bijbel:  een  prachtig  geheel  van  uit  het  hart  gegrepen gebeden, 
die voor elke lezer van welke tijd ook inspirerend zijn.    Op  dinsdagavond  
komen  we  daarom  samen  in  de  Sint  Pancratiuskerk  om deze  gebeden  
gaande  te  houden.   
 
Leiding:   pastor P.A. Owel  
Datum:           dinsdag 11,18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april 2025 
Tijd:           19.15-19.45 uur    
Locatie:   Sint Pancratiuskerk 
Coördinatie: pastor P.A. Owel 
 
De vespers zijn ook te volgen via kerkomroep.nl 

 
14 Evensong  
 
Een Evensong is een avondgebed in de Anglicaanse Kerk. Het wordt 
meestal aan het eind van de werkdag gehouden om 17.00 uur. In veel 
kathedralen in de grote steden vindt dit dagelijks plaats, al of niet met 
‘publiek’. Gasten zijn altijd welkom om te luisteren en mee te bidden. Door 
de eeuwen heen is er een rijke muziekcultuur ontstaan in de Evensongs. 
Met altijd dezelfde gebeden en voorgeschreven teksten zit de spanning in 
de muzikale variatie. Componisten uit alle eeuwen hebben de teksten van 
prachtige muziek voorzien. De aanwezigen kunnen meezingen met de 
hymnes. Er zijn lezingen en gebeden en soms een overweging. 
 
Liturg:    mw. ds. R. de Reus 
Zang:    Canticum Vocale o.l.v. Ad de Joode 
Datum:    zondagmiddag 23 maart 2025 
Tijd:     17.00 uur 
Locatie:   Protestantse Kerk Warmond 
Coördinatie:  Arie van der Kooij 
 
De musicus Ad de Joode is al meer dan 20 jaar organist van voorheen de 
Gereformeerde Kerk, nu de PG Sassenheim. Hij is dirigent van meerdere koren, o.a. van 
Canticum Vocale uit Sassenheim.  
Deze activiteit is ook te beluisteren via de kerkomroep.  
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. Er is een collecte bij de uitgang.  

 
15 Pietà 
 
Wereldberoemd is Michelangelo’s beeld van Maria met haar gestorven 
Zoon op schoot. Deze zogenaamde Pietà is één van de meest indringende 
voorstellingen van verdriet van een moeder om haar gestorven kind. Er is 
geen bron in de Bijbel, in apocriefe boeken of legendes aan te wijzen. Het 
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zijn kunstenaars die uit Middeleeuwse kruisafnemingsgroepen deze 
iconografie hebben ontwikkeld.  
 
Soms zijn de Pietà’s enerzijds bijna 
angstaanjagend met stromen bloed uit de 
wonden van het lijkbleke lichaam van 
Christus en anderzijds troostend door de 
liefdevolle blik in het betraande gelaat van 
Maria. Letterlijk betekent Pietà 
‘medelijden’ en dat is ook precies wat het 
beeld bij de toeschouwer oproept.  
Daarom is de Pietà door de eeuwen heen 
een geliefde en universele uiting van 
rouw, niet alleen binnen de christelijke 
beeldtraditie. In de lezing reizen we van 
de oorsprong van de Pietà naar 
hedendaagse voorstellingen. 
 
Mw. Désirée Krikhaar is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat vooral uit 
naar kunst in het oosters-christelijke cultuurgebied. Désirée is een zeer 
gewaardeerde gastconservator voor bijzondere tentoonstellingen, o.a. in 
Museum het Catharijneconvent, een enthousiast vertelster en schrijfster van 
boeken en artikelen over orthodoxe kunst. 
 
Leiding:   mw. drs. D. Krikhaar 
Datum:  dinsdag 8 april 2025 
Tijdstip:   20.00 uur - 22.00 uur 
Locatie:   Het Venster 
Coördinatie:  Arie Dwarswaard 

 
16  Bloemschikken in de Veertigdagentijd 
 
Gedurende het kerkelijk jaar wisselen de liturgische kleuren in de kerk om  
ons voor te bereiden op de grote feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. 
In de tijd voor Pasen zijn de kleuren paars, roze op zondag Laetare (zondag 
Verheugt) en wit van de Opstanding.   Mw. Nelleke de Mooij zal tijdens de    
workshop enkele elementen uit de Veertigdagentijd belichten en uitleggen 
waarom zij voor bepaalde bloemen en kleuren heeft gekozen. Zij leert u 
stap voor stap om in het bloemstuk door kleur en opbouw de weg naar 
Pasen te verwerken.  Bij voldoende belangstelling zal er ook in de 
ochtenduren een workshop worden gegeven. 
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Voor deze workshop kunt u zich tot 31 maart 2025 aanmelden. U hoeft zelf 
niets mee te nemen. Materiaal en gereedschap zijn aanwezig. De kosten   
zijn € 25-.   
  
Leiding:  mw. N. de Mooij 
Datum:  donderdag 10 april 2025 
Tijd:   10.00-12.00 uur of 19.30-21.30 uur 
Locatie:   Bedrijfsruimte Bloomdezign, Wasbeeklaan 2, Warmond 
Coördinatie: Marjo van der Zande / Tineke Braam 
 
17  Bezoek Soefitempel en wandeling 
 
In de duinen ten zuiden van Katwijk staat een bijzonder gebouw, in de 
volksmond de Soefitempel genaamd. De officiële naam is Universel Murad 
Hamil, waarbij Murad Hamil staat voor ‘de wens vervuld’.  Het gebouw staat 
namelijk op de plek waar Inyat Khan in 1922 een bijzondere ervaring had, 
die hij aanduidde met de woorden Murad Hamil. Maar wat is het soefisme 
eigenlijk en wat gebeurt er allemaal in dit gebouw? Op vrijdag 25 april gaan 
we ’s middags naar de Soefitempel toe. We krijgen daar een uitleg over het 
gebouw en het soefisme. Als er nog tijd over is, wandelen we nog door 
duingebied Berkheide. Om het milieu te sparen rijden we zoveel als mogelijk 
gezamenlijk vanaf Sassenheim naar Katwijk.  

 
Leiding:   Jan Koeleman / Arie Dwarswaard 
Data:   vrijdag 25 april 2025 
Tijd:    14.00 uur   
Locatie:  Soefitempel Katwijk 
Coördinatie: Jan Koeleman/Arie Dwarswaard 
 
18 Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen 
 
De voorstelling ‘Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen´ vertelt het 
aangrijpende verhaal van een Joodse leraar die zich in 1943 meldt bij de 
Joodse Ordedienst in kamp Westerbork. Zo hoopt hij het vege lijf te redden. 
De ontmoeting met de zachtmoedige ‘rebbe’ Jeremia Hirsch in barak 52 
brengt echter een ommekeer in hem teweeg die hem noopt een daad te 
stellen die zijn lot zal bepalen. Het verhaal is gebaseerd op de novelle De 
nacht der Girondijnen van Jacques Presser. 
In de dagen rond de viering van 80 jaar Bevrijding vertelt verhalenverteller  
Guido de Bruin dit aangrijpende verhaal over vuile handen, zuiverheid en 
moed in Westerbork. 
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Verteller:   dhr. G. de Bruin 
Datum:   donderdag 1 mei 2025 
Tijd:    20.00 – 21.00 uur  
Locatie:   Protestantse Kerk Warmond 
Coördinatie:  Arie van der Kooij 
 
Guido de Bruin is schrijver en verhalenverteller. Hij richt zich na een carrière in de 
journalistiek op het vertellen van (bijbel)verhalen en het begeleiden van bibliodrama.  
 
Na afloop is er een collecte bij de uitgang voor de kosten van deze avond 

 
19  Kloosterweekend  
 
Een  weekend  in  het  gastvrije 
klooster van St. Adelbert in Egmond. 
De abdij is een plaats van rust, stilte en 
ontmoeting, waar we op adem mogen 
komen.  We leven op het ritme van  de 
gebedstijden en  maken  kennis  met  
het  kloosterleven  van de 
kloostergemeenschap. Daarnaast  
ontmoeten  we  elkaar  rondom een  
spiritueel thema.  Aan  het weekend gaat een voorbereidingsavond vooraf, 
waaraan iedereen verwacht wordt  deel  te  nemen.  We  arriveren  bij  het 
klooster op vrijdagmiddag en vertrekken  zondagmiddag.   
 
Informatie   en   schriftelijke   aanmelding   bij: mevr.   Marja   de   Lange, 
Zandslootkade 14b, Sassenheim, tel: 21 64 71; e-mail: langema@ziggo.nl.  
De kosten zijn € 160,- p.p. 
 
Leiding:   pastor P.A. Owel en ds. T. Moll 
Data:  vrijdag tm. zondag 22 - 24 augustus 2025 
Plaats:   de abdij van St. Adelbert in Egmond-Binnen. 
  
 

 O – O – O – O – O 
 
 
 

Vorming en Toerusting in Lisse. 
Ook de Protestantse Gemeente Lisse komt dit jaar met een programma 
voor Vorming en Toerusting. Hun programma staat vanaf 8 september 2024 
op de website: www.pglisse.nl 
 



   Agenda van Vorming en Toerusting 2024-2025 
Oktober 
24     Mw. N. de Mooij    Bloemschikken                    Warmond 
 
November 
5            Ds. J.C. Fockens                       Erasmus        Het Venster   
13    Prof.dr.em. M. Keirse  Rouwen is Liefde          Het Venster 
19    Ds. T. Moll    Kom je in Bijbelverhalen jezelf tegen?  Parochiecentrum 
26    Ds. T. Moll    Kom je in Bijbelverhalen jezelf tegen?  Parochiecentrum    
               
December    
3    G. Germans    Zingen in de Advent        Het Venster 
22    Pastor P.A. Owel    Kerstsamenzang       Sint Pancratiuskerk 
 
Januari 
14    A. van der Kooij     Prediker: een vreemde eend in de Bijbel            ‘t Zenit 
27 J. A. H. van Wijk Samen Bijbellezen en Ervaren          Havenkerk 
 
Februari     
 5  D. Tavenier Reiskoorts          Havenkerk 
13  Ds. H.A. Klip Voorouders - hun rol in ons leven en in de  Bijbel 
         ‘t Zenit 
17 Ds. T. Moll Bidden                Het Venster  
24 Ds. T. Moll Bidden         Het Venster    
 
Maart 
 5          Ds. T. Moll    Films in de tijd voor Pasen                    Het Venster  
10  Ds. T. Moll Bidden         Het Venster 
11         Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd       Sint Pancratiuskerk 
18         Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd       Sint Pancratiuskerk 
19         Ds. T. Moll    Films in de tijd voor Pasen                    Het Venster  
23 Ds. R. de Reus / A. de Joode     Evensong   Prot. Kerk Warmond 
25         Pastor P.A. Owel                        Vespers in de Veertigdagentijd       Sint Pancratiuskerk 
 
April           
1           Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd       Sint Pancratiuskerk 
2           Ds. T. Moll   Films in de tijd voor Pasen                    Het Venster  
8           Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd       Sint Pancratiuskerk 
8           Mw. drs. D. Krikhaar     Pietà        Het Venster 
10         Mw. N. de Mooij Bloemschikken               Warmond 
15         Pastor P.A. Owel Vespers in de Veertigdagentijd       Sint Pancratiuskerk 
25 J. Koeleman /A. Dwarswaard Bezoek Soefitempel      Katwijk 
 
Mei 
1 Dhr. G. de Bruin Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen 
         Prot. Kerk Warmond 
Augustus 
22-24  Pastor P.A. Owel / ds. T. Moll Kloosterweekend        Abdij Egmond 



Alle informatie is ook te vinden op de websites van de kerken: 
 
 
Christelijke Gereformeerde Kerk Sassenheim:  
                                               www.havenkerksassenheim.nl 
 
Sint Pancratius Kerk Sassenheim:                      www.parochiesintmaarten.nl  
 
Protestantse Gemeente Sassenheim:                         www.pgsassenheim.nl                
 
Protestantse Gemeente Warmond:                                  www.pgwarmond.nl 
 
Sint Matthiaskerk Warmond:                               www.parochiesintmaarten.nl 
       
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Sassenheim/Lisse: 

                                  www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adressen van de genoemde locaties: 
 
Dorpskerk    Hoofdstraat 217  Sassenheim 
 
Havenkerk     Bijweglaan 4            Sassenheim    tel: 0252-228911 
 
Het Venster     Westerstraat 8A  Sassenheim 
 
Parochiecentrum Sint Pancratius 
     Hoofdstraat 188  Sassenheim     tel: 0252-211568 
 
Sint Pancratiuskerk  Hoofdstraat 188   Sassenheim     tel: 0252-211568 
 
 ’t Zenit        Herenweg 82        Warmond    tel: 071-3011844 
(achter de Protestantse Kerk Warmond) 
 
Protestantse Kerk    Herenweg 82       Warmond 
 
 
Drukwerk: Jaap van Leeuwen/Jaap Colijn, Drukkerij PG Sassenheim 


