
Maart 2025



Als je de stilte zoekt,
dan vind je de weg naar jezelf
en ook naar God.
Dan leef je van het verlangen
thuis te komen bij jezelf.
Dan mag je het diepste geluk ervaren:
dat God je gebrokenheid mag helen.
Dan zul je ontdekken
dat stilte levensnoodzakelijk is.

van: Leo Fijen

Opmaat     

Veertigdagentijd, Vastentijd, lijdenstijd 2025 

De weg naar Pasen toe

ligt bezaaid met struikelstenen

gaat over woestijnzand

en leidt langs water dat ontspringt uit de bron.

Woensdag 5 maart is dit jaar het startmoment van
de zogenaamde Veertigdagentijd of Vastentijd of
ook wel: Lijdenstijd: Dé tijd om te proberen de
essentie van je geloof op het spoor te komen. Op
zoek gaan naar wat er in relatie met jezelf, anderen
en God écht toe doet. Soberder leven ook. En
vooral: Toeleven naar de vreugde van Pasen! 

“Mooi streven hoor, maar moeten we dit als

gelovig mens niet altijd doen, waarom alleen in

de tijd voor Pasen? En waar is vasten goed voor?

En vroeger noemden we deze tijd toch vooral de

lijdenstijd?”, krijg ik wel eens te horen over deze
tijd voor Pasen. 

Allemaal goede vragen. Daar kan ik verschillen-
de mooie antwoorden op geven, bijvoorbeeld: Dit
is een concrete manier om met kinderen toe te leven
naar Pasen en met elkaar te benoemen wat anders
zou moeten of kunnen zijn. Zo hebben we in de
kerkdiensten altijd een kinderdienst-project. Een
ander antwoord is dat er mensen onder ons zijn
die het nodig hebben om zo nu en dan ‘een (gelovi-
ge) daad te stellen’, een ‘challenge’ te doen om
het eens modern te zeggen. Door echt je te onthou-
den van voedsel, bijvoorbeeld, alhoewel dat niet
voor iedereen weggelegd is. Toen ik het lang gele-
den een keer deed werd ik er alleen maar chagrijnig
van, waar mijn vrienden boven zichzelf uitstegen.
Elk (gelovig) mens is anders nietwaar.

Het echte antwoord zou ik toch in de Bijbel
willen zoeken: In de Bijbel komt het getal veertig

regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld
veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte.
Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en
kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig
dagen in diezelfde omgeving en ontmoette dan pas
God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij
zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woes-
tijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar
uiteindelijk staat Hem alles helder voor de geest
en begint Hij zijn publieke optreden. Telkens dus
een periode van veertig dagen waarin een persoon
in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven
met God vindt. Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’
in de Veertigdagentijd: Christenen zoeken God en
hopen Hem te vinden - soms op geheel andere wijze
dan van te voren bedacht.

Ik doe mee! Elk jaar weer heb ik het nodig, om
de tijd te nemen, om die ontzagwekkende Paasda-
gen onder ogen te zien. En hoe? In elk geval in de
kerkdiensten. Maar ook anderszins. En doet u mee,
doe jij mee? Of juist liever niet? Laten we als
gemeente de komende tijd onze ervaringen, ideeën
en antwoorden met elkaar delen, daar zou maar
zo een caleidoscoop aan gedachten en ervaringen
uit kunnen komen. Ook: met elkaar bespreken
welke titel ons inziens voor deze dagen het beste
de lading dekt.

ds. Ellis Ezinga

Tip: Een goede leidraad is overigens de Veer-
tigdagentijdgids.

- 1 -



agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster 

Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

woensdag 5 maart : Film op weg naar Pasen om 20.00 uur in Het Venster

maandag 10 maart : Thema-avond: Bidden om 20.00 uur in Het Venster

dinsdag 11 maart : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de Pancratiuskerk

woensdag 19 maart : Pastoraatsgroep 80+ Spelletjesmiddag om 14.30 uur in Het Venster

woensdag 19 maart : Film op weg naar Pasen om 20.00 uur in Het Venster

dinsdag 18 maart : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de Pancratiuskerk 

zondag 23 maart : Evensong met Canticum Vocale om 17.00 uur in Prot. Kerk Warmond

dinsdag 25 maart : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de Pancratiuskerk

dinsdag 25 maart : Pastoraatsgroep 50+ Kruiswegstaties om 20.00 uur in de Pancratiuskerk

woensdag 26 maart : Pastoraatsgroep 67+ Shared dinner om 17.00 uur in Het Venster

dinsdag 1 april : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de Pancratiuskerk

woensdag 2 april : Film op weg naar Pasen om 20.00 uur in Het Venster

vrijdag 4 april : Eerste repetitie Projectkoor Oratorium Jozef om 19.30 uur in Dorpskerk

dinsdag 8 april : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de Pancratiuskerk

dinsdag 8 april : Uitleg over Pietà om 20.00 uur in Het Venster

donderdag 10 april : Bloemschikken in de Veertigdagentijd van 10.00-12.00 uur en 19.30-

21.30 uur bij Bloomdezign, Wasbeeklaan 2 te Warmond

zondag 13 april : Walking diner start om 16.00 uur in de Dorpskerk

dinsdag 15 april : Gemeentemiddag en -avond om 14.00 uur en 19.30 uur in Het Venster

zondag 20 april : Paasontbijt om 9.00 uur in Het Venster

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. 

Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 15 april. Kopij voor dit nummer moet 

uiterlijk 7 april binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met 

duidelijke vermelding ‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. 

Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

19-01
26-01 
02-02 
09-02 
16-02 
23-02
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Predikanttekeningen

Ouderenpastoraat
De indrukken van de eerste maanden als dominee
voor Protestantse Gemeente Sassenheim zijn erg
positief: Ik ervaar de overstap van geestelijk verzor-
ger en dominee zijn in het verpleeghuis naar ‘terug
naar de gemeente’ als voor
mij de juiste. Ik geniet erg
van het kennismaken met
zoveel mensen, en met hen
in gesprek te gaan over
geloof, hoop en liefde. De strategie is nog steeds:
Uit mezelf bezoek ik mensen van 85 jaar en ouder,
en op verzoek ook iedereen die mijn pastorale hulp
nodig heeft (alles 50%). Met name in Sassenheim
doe ik dit, ook een paar keer in groepsverband. De
gemeente is overigens veel groter heb ik gemerkt:
Ik zie vele namen op mijn namenlijst van mensen
van 67 jaar en ouder: in Voorhout, Warmond, Lisse.
Maar ook in Oegstgeest, Katwijk, Hillegom, Lisser-
broek, Nieuwe Wetering, Nieuw-Vennep, Noord-
wijk, Noordwijkerhout, Heemstede, en zelfs Den
Haag en Sneek zijn gemeenteleden, verbonden met
Sassenheim (ik hoop dat ik niemand overgeslagen
heb). Ik besef dat ik als dominee veel onderweg
zal zijn, maar ja, zijn we als gelovige mensen niet
allen pelgrims onderweg.... En dan is het de kunst
te beseffen: Het gaat om de Weg, niet om het doel.
Graag tot ziens!

Pastoralia
Mevr. Bep Boulogne-Rikkers (SassemBourg) maakt
een moeilijke tijd door: Sinds enige tijd heeft ze
zo weinig energie gekregen dat ze niet kan lopen
en veel moet rusten. Onderzoek in het ziekenhuis
wijst vooralsnog niets uit. Laat ons gebed ook naar
haar uitgaan.

Willem Spaargaren (Berkenlaan 13) heeft o.a.
door longontsteking te maken met een kwakkelende
gezondheid en is erg aan huis gebonden. Zijn vrouw
is in de Bernardus opgenomen. Hij houdt vast aan
het lied 'Neem, Heer, mijn beide handen, en leid
Uw kind', vooral als dat lied gezongen wordt door
het Urker Mannenkoor. 

Rita Wijkhuizen (Platanenlaan 535) ondergaat
heel wat ziekenhuisonderzoeken in een traject dat
hopelijk uitmondt in een levertransplantatie. Eind
februari krijgt ze uitslag over het een en ander. Rita
houdt van gedichten, en ik las het volgende gedeelte

uit een haar favoriet gedicht: 'Als een bloem je
hoopvol uitstrekken naar het licht, weer een seizoen
wijzer, kom je alles te boven'.

Nelly Dijkland-van der Wel (Johan Frisolaan
8) heeft een zeer kwetsbare gezondheid (schildklier,
verkorte darm), en is daardoor noodgedwongen
veel thuis, waar echtgenoot Herman haar met alle
liefde omringt. Ze heeft een prachtig knipselboek,
met daarin opgenomen een prachtig gebed, met
daarin: 'Geef me kracht, heilige Geest, ik zal het
goede vasthouden'. Onlangs is ze ook nog eens
lelijk gevallen.

Piet van Prooijen werd getroffen door een hersen-
infarct, heeft kort in het ziekenhuis gelegen en is
maandag 17 februari weer thuisgekomen. Hij en
zijn Gerry zijn dankbaar over hoe het nu gaat.

ds. Ellis Ezinga

Bij de kerkdiensten
Zondag 9 maart is een dag vol geestelijk voedsel:
’s morgens een ‘gewone’ dienst in de serie voor
de Veertigdagentijd met ds. Wolhaus uit Leiden. 

Die middag is er een zangdienst om 15.00 uur,
met medewerking van het koor Canticum Vocale.
Het thema van deze Veertigdagen is ‘Kies de Juiste
Weg’. Het zal een dienst worden met afwisselend
Engelstalige zang van het koor, lezingen en andere
teksten. Van harte welkom!

’s Avonds is er een Taizé-viering met ds. Tim
Moll.

We kijken alvast even
vooruit naar de Stille
Week, die begint op 13
april met Palmzondag.
Daarna is er op donderdag
een viering met Brood en
Wijn. We gedenken het
Laatste Avondmaal van
Jezus. Misschien dat en-
kele gemeenteleden een klein ad hoc koortje zullen
vormen. De dienst begint om 19.30 uur. Op Goede
Vrijdag is er een Kruiswake, ook om 19.30. Stille
Zaterdag is er de Paaswake die pas om 21.30 begint.
Alles in de aanloop naar Pasen. Meer informatie
volgt in de volgende ‘Op weg’.
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Voor jonge gemeenteleden 
Komende weken komt de groep Maaltijd en Ge-
sprek weer bij elkaar, voor tieners van 14, 15, 16
jaar. We eten met elkaar en bespreken dan op drie
verschillende manieren het thema ‘Wie is Jezus?’
De data zijn 3, 10 en 17 maart.

Ook in de komende weken komen de voorberei-
dingen op gang voor de groep met de Predikant.
Het is de bedoeling dat jonge tieners in de loop 
van dit kalenderjaar net als de wat oudere tieners
met elkaar in gesprek gaan over geloofszaken. We
doen dat met een maaltijd, patat, pizza of pannen-
koeken. De data zijn nog niet bekend.

Schilderen rond de Stille Week
Op zaterdag 5 april om 13.30 uur is er een work-
shop schilderen voor jong en oud in Het Venster.
We zullen eerst goed luisteren naar scènes uit het
verhaal over het Laatste Avondmaal. En dan gaan
we schilderen: wat spring er voor jou uit? De schil-
derijen kunnen misschien gebruikt worden voor
de dienst op Witte Donderdag.

Ervaring is niet nodig. Graag vooraf aanmelden.
Trek kleren aan die vies mogen worden. Ik zorg
voor materiaal. Een kleine bijdrage hiervoor wordt
op prijs gesteld. Er is koffie, thee en limonade en
wat lekkers. 

ds. Sietske van der Hoek
e-mail: sietske1008@gmail.com
tel: 06-237 41 921

Kerkenraadsberichten
Gezocht: werkgroepleden nieuwe organisatiestructuur PGS
Sinds vorig najaar is de discussie gaande over de
wenselijkheid om te komen tot een nieuwe structuur
van de kerkelijke organisatie. Die vraag is onder
meer actueel, nu we als Kerkenraad zien dat het
steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen.
Aanvankelijk was het idee om alleen na te gaan
of de Kerkenraad een andere opzet kan krijgen,
maar aangegeven werd dat het wellicht beter is om
de gehele organisatiestructuur door te lichten. Na
enkele gesprekken in de Kerkenraad is besloten
om hier een informatieavond voor gemeenteleden
over te beleggen. 

Deze avond is gehouden op 28 januari. Tijdens
deze avond is door diaken Raymond Fokkens een
presentatie gegeven over een mogelijk model voor
een nieuwe structuur en de daarbij behorende

aanpak om daar te komen. Dit zogenoemde Kerke-
lijk Canvas Beeld heeft als kern het beschrijven
van alle activiteiten die in onze kerkgemeenschap
plaatsvinden. En van al die activiteiten na te gaan
aan de hand van een aantal criteria waar de knelpun-
ten zitten of gaan komen. Dit geeft inzicht in de
mogelijk zwakke plekken van de gehele kerkelijke
organisatie en biedt daardoor de mogelijkheid om
gericht aan de slag te gaan met die knelpunten. 

Zo’n 25 gemeenteleden hebben deze avond
bijgewoond. Na de uitleg van Raymond werd in
groepjes een aantal activiteiten met de vaste criteria
doorgenomen. Dat leverde soms verrassende inzich-
ten en hele goede gesprekken op. 

Aan het einde van de avond is gemeld dat de
Kerkenraad graag een werkgroep wil instellen die

Dromen en ontdekken

God, help ons om zo nu en dan
even stil te staan, 
zoals nu.

Om na te denken
over onszelf en de wereld.

Geef dat we dan dromen
over hoe het kan zijn.

Dan ontdekken we ook
wat er nog moet veranderen.

uit: Medemens 
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de opdracht krijgt om alle activiteiten van PG
Sassenheim door te nemen en na te gaan waar
eventuele knelpunten zijn. Dat zal tot een advies
leiden over de toekomst van de organisatiestructuur
van onze kerkgemeenschap. Naast enkele kerken-
raadsleden is het wenselijk dat er ook gemeentele-
den in deze werkgroep zitting willen nemen. Enkele
gemeenteleden hebben zich al gemeld, maar er
mogen nog best een paar mensen bij. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden bij de scriba via onder-
staand e-mailadres

Lopende zaken
In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van
6 februari is onder meer gesproken over het organi-
seren van een avond over klimaat in relatie tot het
geloof. Dit naar aanleiding van de dienst van 8
december 2024, waarin ds. P. Wattèl voorging die
over dit onderwerp in de preek sprak. Hierover heeft
de Kerkenraad sterk uiteenlopende reacties ontvang-
en. Ds. Thea de Ruijter is bereid gevonden om over
dit onderwerp een avond te verzorgen. Zij is actief
voor Christian Climate Action en pedikant in Dron-
ten. Zodra de datum van deze avond bekend is,
wordt die gemeld.

Verder is door de diverse colleges een aantal onder-
werpen aangeleverd waarmee ze in 2025 aan de
slag gaan. Samen vormen al deze onderwerpen het
Jaarplan 2025, als afgeleide van het Beleidsplan
2024-2028 dat eind 2023 is vastgesteld door de
Kerkenraad. Binnenkort verschijnt dit Jaarplan 2025
op de website. Ook zal er een beperkt aantal gedruk-
te exemplaren beschikbaar zijn. 

Ook is een ontwerp bekeken van een kaart voor
gemeenteleden waarvan al een aantal jaren achter-
een geen kerkelijke bijdrage ontvangen mocht
worden. Doel van deze kaart is om bij deze gemeen-
teleden na te gaan welke redenen er zijn om al enige
tijd niet te betalen. We hopen dat hierop veel res-
pons komt, zodat we met hen het gesprek kunnen
aangaan. Mocht dat om welke reden niet lukken,
dan zal later in het jaar worden gemeld dat mensen
worden uitgeschreven. Ook dan is er nog de gele-

genheid om kenbaar te maken dat dit om welke
reden dan ook niet wenselijk is. 

Ten slotte is gevraagd naar de kwaliteit van het
geluid in de Dorpskerk. Enkele deskundige gemeen-
teleden zijn begin februari twee avonden bezig
geweest om alle kabels te controleren, waarna door
onze Streamdienst alles opnieuw is geïnstalleerd.
De zondag erop waren er gelukkig veel positieve
reacties op de kwaliteit van het geluid.

Arie Dwarswaard, scriba

• e-mail: scriba@pgsassenheim.nl

Bedankt
Ik ben dankbaar dat ik na mijn ziekenhuisopname
snel weer naar huis mocht met alleen huistherapie
voor verder herstel.

Graag wil ik iedereen be-
danken die via kaartjes, apps,
telefoon of Gerry mij beter-
schap wensten.

Het was fijn te ervaren, dat
zoveel gemeenteleden met ons
meeleefden.

Nogmaals onze  hartelijke dank,

Gerry en Piet van Prooijen

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de kaarten, bloemen 
en bezoekjes tijdens mijn 
verblijf in Wijckersloot. Het is fijn om weer thuis
te zijn.

Corry Rhijnsburger 
Parklaan 36
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We gedenken...

#### Jaap van Dorsten 
* 21-03-1940  - ^̂̂̂ 09-01-2025

Jacob van Dorsten werd geboren op 21 maart 1940
in Lisse op de 3e Poellaan en in die straat heeft hij
bijna zijn hele leven gewoond. Hij was wat je noemt
een echte 'Bollenstreker'. Hij groeide op in een
gezin van vier, samen met zijn ouders en zus Han-
nie. Hij was een buitenmens: in zijn jeugd werken
bij de boer, paardrijden, zo hard mogelijk zonder
zadel. Hij ging al op jonge leeftijd aan het werk;
de omstandigheden waren er vanwege een zieke
vader niet naar om te kunnen doorleren. Een bloem-
bollenhandelaar in Lisse;
zijn werkgever, raadde 
hem aan zich verder te 
scholen. Daarom heeft Jaap in 
de avonduren de middelbare 
tuinbouwschool gedaan. Vanaf 
1963 was hij Bloembollenkeurmeester 
bij de Bloembollen Keuringsdienst (BKD). 
Dit werk deed hij met veel liefde: bollen 
keuren bij bollenkwekers en -handelaren en 
zoveel mogelijk bollenziekte voorkomen dan wel
beperken. Maar bovenal: adviseren, voorkomen
van financiële problemen bij de bollenkwekers en
-handelaren. Jaap vatte dat samen in ‘mensen hel-
pen’. Later werd hij teamcoördinator bij de BKD
en stuurde hij een team aan, waarbij hij het heel
leuk vond om jonge, onervaren collega's te coachen.
In 1964 ontmoette hij Stien, Christina van Veen,
uit Leiden in een dancing in Warmond. Ze zijn in
1967 getrouwd. In 1968 en 1971 werd het gezin
uitgebreid met twee dochters. Jaap was een actieve
man, altijd bezig: auto klussen, klussen aan het huis,
er op uit met zijn gezin, naar het strand, op vakan-
ties in Duitsland en Frankrijk. Hij was een betrok-
ken, lieve echtgenoot en vader, zorgzaam, veilig-
heid en geborgenheid biedend voor zijn vrouw en
dochters. En ook in de kerk was hij actief: als
ouderling, lid van de benoemingscommissie, jeugd-
ouderling. In 2004 werd Stien ziek, zij overleed
in 2005. Hij is het verlies nooit echt te boven geko-
men. Hij kwam toen vaak bij zijn kinderen en
kleinkinderen. Later heeft hij een fijne relatie
gekregen met Joke van der Meer. Ook als opa was
hij betrokken en gezellig. Hij wist precies wie met
wat bezig was. Hij belde vaak naar zijn dochters
en zijn kleinkinderen. In december 2023 is hij naar
SassemBourg verhuisd. Kenmerkend voor hem
was dat hij even moest wennen aan de nieuwe
omgeving na al die jaren op de 3e Poellaan, maar
daarna wist hij het gezellig te maken met de mensen

om hem heen. Met de verzorgers en de bewoners
had hij een goede band. Ook toen hij al in Sassem-
Bourg woonde, zat hij nog op twee koren. Een
daarvan, het Samen op Weg-koor o.l.v. George
Germans, heeft gezongen tijdens de dankdienst.
Zijn dochters Marianne en Jeannette omschrijven
hem als sociaal, levenslustig, wilskrachtig. Een
doorzetter, opgeruimd, vrolijk, ongeduldig, actiege-
richt, weinig zitvlees en muzikaal. Hij overleed
op 9 januari in het bijzijn van familie. De dank-
dienst voor zijn leven werd gehouden op 17 januari
in de Dorpskerk, waar hij zo lang actief was ge-
weest. We hoorden bij binnenkomst een lied waar
hij nog half op danste toen hij al in zijn laatste
levensdagen was: “Ik geef je een roosje, mijn roos-
je”. We lazen uit het Evangelie volgens Johannes,
over de liefde van God, die sterker is dan de dood.
Jaap was streng gelovig opgevoed en worstelde
daarmee. We verwoordden het zo: geloof was zijn
anker, maar liefde was zijn motor. 

We wensen de familie veel sterkte, nu zij zonder
Jaap verder moeten.

ds. Sietske van der Hoek

#### Ank van der Meer-Geskus
Ank, moeder, oma en oude oma, geboren in 1924
in Den Haag en op 19 januari 2025 overleden in
Katwijk. Ze is voor de liefde naar Sassenheim
gekomen. In 1953 getrouwd met Joop van der Meer.
Ze kregen samen drie dochters en een zoon.

Onze moeder werkte veel in het gordijnatelier
van onze vader. In de weekenden genoten ze van
de boot,die hen door heel Nederland bracht.

In 2000 overleed Joop op 72 jari-
ge leeftijd. Ook verloor zij een doch-
ter, die maar 55 jaar mocht worden.
Een heel verdrietige tijd voor haar
en ons allemaal. Gelukkig kwamen
er ook kleinkinderen (10) en achter-
kleinkinderen (15) die haar veel
plezier gaven.

In 2019 kreeg ze dubbele longont-
steking en kwam in het ziekenhuis. Daar konden
ze haar niet meer helpen waardoor ze in het Hospice
in Sassenheim kwam. Daar moest ze uiteindelijk
na drie maanden weer weg,want ze knapte zowaar
weer op. Alleen het zelfstandig wonen ging niet
meer, omdat ze rolstoelafhankelijk was geworden.
Voor haar was een plekje in de Wilbert in Katwijk,
waar ze nog zes jaar met veel plezier woonde.

Haar 100ste verjaardag vorig jaar hebben we
daar uitgebreid gevierd. Op de felicitaties van de
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koning en koningin was ze trots. Ook dit jaar vier-
den we nog haar verjaardag met elkaar. Een week
later kreeg ze longontsteking. Iedere keer kwam
ze er toch weer bovenop, maar dit keer bleek haar
kaarsje toch opgebrand. 

Connie van der Leede

#### Neeltje van Duyvenbode-van Voorst, Nel 
* 12-03-1934  -  ^̂̂̂ 21-01- 2025

Nel was de jongste uit een gezin met drie dochters
en vijf broers. Volwassen geworden woonde zij
lang aan de Israëlhove. Een groot deel van haar
leven ging ze elke maandagavond naar het koor
de Lofstem. Thuisgekomen, speelde ze talentvol
alle koorliedjes op haar keyboard, terwijl ze geen
noot kon lezen. Nel mocht ook graag naar dansles.
Thuisgekomen ging ook dan de muziek aan en
werden de danspasjes geoefend, samen met de
familie Jongbloed en familie Luik. Zij en echtge-
noot Bert kregen dochter Lia en zoon René. Aan
dit gelukkige leven kwam een einde toen Bert
abrupt overleed, ze was nog maar 50 jaar. Eigenlijk
is ze daar nooit helemaal over-
heen gekomen. Toch kreeg zij
een aantal jaren later een nieu-
we liefde: Jan Metselaar. He-
laas overleed ook Jan. De mu-
ziek, haar tuintje en bovenal
de klein- en achterkleinkinde-
ren hielpen haar het leven te
blijven omarmen. Na een nieu-
we heup, gevolgd door een hersenbloeding moest
Nel uit haar vertrouwde huis gaan wonen in de
Bernardus, waar ze ook is overleden. Nel was een
gelovige vrouw en dol op bloemen. We hebben
dan ook tijdens de uitvaartdienst in de Dorpskerk,
voorafgaande aan de begrafenis op de begraafplaats,
Psalm 103 gelezen: Een mens leeft maar kort. Hij

is net als een bloem in het gras die maar heel even

bloeit. De wind gaat waaien en de bloem verdwijnt,

niemand weet meer waar hij stond. Maar de liefde

van de Heer verdwijnt nooit. Gesterkt door dit
vertrouwen, hebben we haar naar haar laatste rust-
plaats gebracht.

ds. Ellis Ezinga

#### Maria Cornelia van der Laan-Faas, Riet 
* 29-05-1938  -  ^̂̂̂ 31-01-2025

Vrijdag 31 januari is onze lieve moeder na een kort
ziekbed overleden. In oktober 2023 werd bij onze
moeder alvleesklierkanker vastgesteld. Er volgde
een succesvolle behandeling. Sinds het overlijden
van onze vader Arjen in juli 2016 hebben we bewust
geleefd met de dag en geprobeerd zoveel mogelijk

mooie reizen te maken. Eind 2016 hebben we
samen een uitgebreide bucketlist opgesteld met
alle bestemmingen die ze nog graag wilde zien.
Mooie reizen hebben we gemaakt naar bijvoorbeeld
Spanje, Italië en Frankrijk en New England (VS)
om daar de prachtige Indian Summer te beleven.
Op 13 januari toonde een CT-scan aan dat de kanker
was teruggekeerd. Een behandeling was niet meer
mogelijk. Gelukkig konden we thuis voor haar
zorgen, en dierbaren kregen de kans om afscheid
van haar te nemen. Op woensdag 5 februari hebben
we onze moeder naar het familiegraf op de begraaf-
plaats bij de Dorpskerk in Sassenheim begeleid:
Bij de kerk die een grote plaats heeft gespeeld in
het leven van onze ouders. Het was een prachtige
dag met een stralend zonnetje, en dat gaf ons troost. 

Jaco en Annemarie van der Laan

#### Heleen Stuij 
* 2-12-1950  -  ^̂̂̂ 16-02-2025

Geboren in Terneuzen groeide ze op in een gezin
met beide ouders,een broer en twee zussen. Heleen
was een vrolijk kind, speelde graag met haar poppen
en was heel ijverig en gewetensvol in de haar
toebedeelde taken. Ze was gewillig maar, als ze
iets in haar hoofd had, zat dat ook nergens anders,
dan hield ze stug vol. Als tiener had ze het niet altijd
makkelijk, leren ging niet vanzelfsprekend en ze
kon niet altijd goed meekomen met haar vrienden.
Het maakte haar onzeker. Ze was ook toen al heel
trouw aan haar vrienden, hulpvaardig en attent.
Verkering had ze eerst met
Adrie en later met Leen, maar
dat liep uiteindelijk op niets uit.
Ze was sportief, lopen, fietsen
en zwemmen kon ze als de bes-
te. Al van jongs af aan vond ze
steun in haar geloof. Haar werk
was eerst in de verpleging in
Terneuzen en Vlissingen en nadien in Bartiméusha-
ge in Doorn. Na een zware psychose werd ze gedu-
rende twee jaar opgenomen in het psychiatrische
ziekenhuis Sancta Maria. Daarna is ze verhuisd
naar Sassenheim waar ze tot haar overlijden ge-
woond heeft. Daar bouwde ze een sociaal netwerk
van vrienden om zich heen, dat was een hele sterke
kant van haar. Ze had haar dagelijkse bezigheden
waar ze voldoening uit putte, die bestonden onder
meer uit koffieschenken in de Bernardus, schoon-
maken van de kerk, deelname aan een gesprekskring
en een wandelgroep. Sinds half november 2024
leed ze aan hele heftige rugpijn, ze lag veel op bed.
Hoge doses pijnstillers in combinatie met andere
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medicatie die ze al slikte, zijn haar waarschijnlijk
fataal geworden, waardoor ze overleed aan een
hartaanval. Dankzij haar vrienden heeft ze het zo
lang vol kunnen houden. Ze verlangde ernaar naar
God te gaan, in Hem wist ze zich geborgen.Tijdens
de afscheidsdienst op 24 februari in de Dorpskerk,
voorafgaande aan de begrafenis, hebben we met
een grote groep aanwezigen, een tekst gelezen waar
ze troost uit putte: Maar wie hoopt op

de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleu-

gels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet

moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput (Jesaja 40).
Mogen deze woorden ook troosten wie haar in
verdriet hebben moeten loslaten.

ds. Ellis Ezinga

De voorzitter schrijft.... 

Op een mooie zonnige ‘winterdag’ wordt een
eerste aanzet gegeven voor deze bijdrage in ‘Op
weg’. Ik heb me voorgenomen om deze keer de
bijdrage minder uitgebreid te laten zijn. Maar of
dit gaat lukken? Als de vingers het toetsenbord
raken en de gedachten over PG Sassenheim vrij
spel hebben dan rollen de teksten automatisch het
scherm op. 

Mag ik u nog wijzen op de ‘oproep’ van de
familie Schollema, kort voor het inleveren van de
kopij ontvangen. U leest erover in deze ‘Op
weg’.

Veertigdagentijd - Vastentijd - Lijdenstijd 
Als u dit leest begint de Veertigdagentijd. In dit
verband noem ik de ‘Veertigdagengids’ zoals
deze ook dit jaar weer door Arja Meijer is sa-
mengesteld. Bekend is dat
voor tal van gemeenteleden
deze gids belangrijk is. Elke
dag lezen, op weg naar Pasen.
Zelf gebruik ik de gids ook
onder andere in de voorberei-
ding (opening of sluiting) bij
een te houden kerkelijke ver-
gadering of anderszins. Arja
dankjewel, de gids heeft in
deze periode een vaste plaats in onze gemeente
en is een fraaie ketting met 40 dagschakels in de
Veertigdagentijd.

Bij het inlezen van de vastentijd kwam ik onder-
staande tegen. Een bepaling van de Nederlandse
Bisschoppen Conferentie in 1989. U zult zeggen
‘1989, dat is al ruim 35 jaar geleden, dat is achter-
haald’?! 

Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag

dagen van verplichte vasten en onthouding in

spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van

de wijze van de beoefening van boete en onthou-

ding aan het eigen geweten en initiatief van de

gelovigen wordt overgelaten. Aan de plicht tot

vasten in de veertigdagentijd en tot onthouding

op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich

in eten en drinken, in roken of in andere genoe-

gens duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee

wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de

naasten die honger lijden of anderszins gebrek

lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de

veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan

werken van christelijke naastenliefde en met

meer toeleg het Woord van God leest. 

De tijd naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag (van harte genodigd voor de
Vespers in de Dorpskerk) en Pasen. De laatste
week, de Goede Week, is dan ook het absolute
hoogtepunt in het liturgische jaar. 

(Bijna) een jaar verder
Vorig jaar april werd de laatste kerkdienst in de
Julianakerk gehouden en werd de Dorpskerk ‘de

Liefde

Eén woord,
maar alles en alles is ermee gezegd,
alles en alles is ermee gezongen -
liefde,
val samen met dit woord,
ga er in op,
wees mens, mens tot het uiterste,
tot het innigste,
laat liefde je trefwoord zijn,
je diepste naam.

van: Hans Bouma
uit:  Medemens 6. Kerk in Actie 20181
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kerk’ van- en voor onze gemeente. Tevens de
ingebruikname van Het Venster. Wat mijzelf
betreft is het goed toeven in de Dorpskerk en Het
Venster. Tal van gemeenteleden dragen vrijwillig
zorg  voor het reilen en zeilen in beide gebou-
wen. Daarvoor past dankbaarheid, zeker weten.
De bevestiging van ds. Ellis Ezinga en de ambu-
lante invulling door ds. Sietske van der Hoek. En
wetende dat de beroepingscommissie druk
doende is met het beroepingswerk om te komen
tot de invulling van de nog vacante predikants-
plaats (1 FTE). Kerkordelijk moest er opnieuw
een solvabiliteitsverklaring worden afgegeven
door de financiële afdeling CCBB van de lande-
lijke kerk PKN, inclusief goedkeuring door de
classis. Dat het (vervolg)werk van de beroepings-
com. zegenrijk mag zijn, dat wensen we hen toe.

Gemeentemiddag en -avond, 15 april
Als hiervoor genoemd, een jaar na de verhuizing.
Mede om die reden wordt er op dinsdagmiddag
en avond een gemeentemiddag en -avond gehou-
den. Om met elkaar onze ervaringen te delen.
Ervaringen en vragen die u heeft als gemeentelid.
Ervaringen en gedachten van de kerkenraad die
met u worden gedeeld. Zomaar enkele vragen.
Zijn we als PG Sassenheim goed geland in het
centrum van Sassenheim? Zijn we als kerkelijke
gemeente gegroeid wetende dat dit voor de
nabije toekomst onze plaats(en) zijn in Sassen-
heim? Hoe en op welke wijze kunnen we verder
groeien in het ‘samen met elkaar’ in de Dorps-
kerk en Het Venster? Hierbij noem ik ook het-
geen in eerdere gemeentemiddagen en -avonden
is besproken en wel de inrich-
ting van de Dorpskerk. Wat is
de status hiervan? Goed te noe-
men dat een groep vrijwilligers
de laatste periode (heel) hard
heeft gewerkt om de geluids-
kwaliteit (en ringleiding) in de
Dorpskerk te verbeteren. En dat
heeft  resultaat gehad, gezien de positieve reac-
ties die zijn ontvangen.

De gemeentemiddag en avond worden gehou-
den op dinsdag 15 april (14.00 en 19.30 uur).

Naast hetgeen hiervoor genoemd wordt u ook
bijgepraat over de jaarrekening ’24 en wat de
status is van het herbestemmen van de Juliana-
kerk. Kortom een middag en avond waarin wordt
terug geblikt en vooruit gekeken. Voor u als
gemeentelid een mooie gelegenheid om uw
ervaringen/vragen te delen, een jaar na de verhui-
zing.

Gezamenlijk
Aan het begin van het nieuwe jaar dienen ook de
vergaderingen zich aan met de gezamenlijke
kerken in Sassenheim en die van Warmond en
Voorhout. Wat tot twee jaar geleden binnen de
Raad van Kerken werd besproken, wordt nu in
een eenmalig jaarlijks overleg met de parochie
Sint Maarten (Pancratiuskerk), Havenkerk en
Ned. Protestantenbond besproken. Welke geza-
menlijke kerkelijke activiteiten worden gepland
als Parkdienst, Eenheidszondag, Paas- en Kerst-
groet, Oudjaarsdienst, Vespers. Daarnaast wordt
ook het programma Vorming en Toerusting
genoemd.  

De tweede vergadering betreft het samenspel
met de Protestantse Kerk in Voorhout en War-
mond. De gezamenlijke diensten tijdens de
zomerweken en waarin kunnen we elkaar in de
(nabije) toekomst versterken wetende dat er ook
een clusterteam actief is dat hiermee doende is.
Kortom het kerkenwerk over de gemeentegren-
zen gaat ook door.

Kerkbalans, uitschrijven en geloofsbeleving
Met dank aan de commissie Kerkbalans en de
tientallen wijklopers is de actie Kerkbalans
‘gelopen’. Lopende het jaar worden nogmaals de
adressen benaderd die (nog) niet hebben gerea-
geerd op de gehouden actie. Elders in deze ‘Op
weg’ leest u het (eerste) resultaat hiervan. Bij
elke actie wordt aan de wijklopers of op het in te
vullen formulier de melding gedaan door ge-
meenteleden dat men zich wil uitschrijven.
Vanuit de Kerkenraad wordt vervolgens gepro-
beerd de gemeenteleden persoonlijk te benaderen
die een dergelijke melding hebben gedaan.
Veelal een gesprek bij de voordeur, een telefoon-
tje of een e-mailbericht. Waardevol dit contact.
De aangegeven uitschrijving blijft veelal gestand
maar het persoonlijk contact wordt gewaardeerd.
In het gesprek wordt genoemd dat de uitschrij-
ving niet betekent dat men niet meer welkom is
in de kerk, zeker niet. Een ieder, wel of geen
gemeentelid, is welkom in welke kerk dan ook.
Er kan zomaar een moment in het leven van een
ieder zijn dat de binding met de kerk weer sterker
wordt. Dat het geloof van oma, opa, vader en
moeder in het eigen persoonlijk leven er weer is.
Het gevoel van ‘er is meer dan ik werkelijk kon
bevroeden’.

Zo werd ik onlangs in het programma Buiten-
hof geboeid door het relaas van de ongeneeslijk
zieke schrijfster Lieke Marsman (35 jaar) waar-
van onlangs het boek ‘Op een andere planeet
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kunnen ze me redden’ is verschenen. In de
periode 2021-2023 was zij ‘dichteres des Vader-
lands’.

Ze vertelde in Buitenhof van
haar bijzondere ontdekkings-
reis naar het geloof, naar God. 
De schrijfster had totaal niets
met het geloof en nu ze ong-
eneeslijk ziek is, begrijpt Lieke
Marsman waarom mensen zich
bekeren: ‘Hoe heb ik ooit níét
kunnen geloven?’

In wat voor een wereld leven we
Wordt u ook steeds meer overvallen door de
vraag ‘in wat voor een wereld leven we’? Dit als
vervolgvraag op bovenstaand, zoals dit ook ter
sprake kwam in Buitenhof. Onze scriba schrijft
over milieu en klimaat en geloof maar er is nog
zoveel meer dat in deze vraag zit. ‘Waar krijgen
wij en zeker de nieuwe generaties in de nabije
toekomst mee te maken? Zal u niet (teveel)
vermoeien met  de geopolitieke verhoudingen,
met de toenemende macht en positie  van hen die
middels digitale systemen en alles wat hiermee is
gelieerd de samenleving aansturen maar ook
kunnen ontwrichten. We worden geleefd in de
wereld waarin we leven. En dit beangstigt meer
en meer. Kan u tal van voorbeelden noemen die
goed beschouwd ‘van de zotte zijn’. We staan
erbij, kijken ernaar, praten er wellicht nog even
over en leven verder. Tijdens de erediensten
vernemen we met regelmaat wat er van ons en
vanuit ons geloof wordt verwacht als het gaat om
bovenstaand. Moet u in alle eerlijkheid zeggen
dat ik mezelf ongemakkelijk heb gevoeld met de
eredienst/preek als door de scriba genoemd. Met
elkaar hebben we hierover in de (kleine) kerken-
raad gesproken. Je zal maar boer, ondernemer of
gewoon burger zijn die verstikt is geraakt in de
regelgeving maar hun uiterste best doet om
blijvend zorg te dragen voor bedrijf, maatschap-
pij, werkgelegenheid, milieu en klimaat. Dan ga
je zondag naar de kerk voor een eredienst waarin
het Woord van God centraal staat. Woorden uit
het verre verleden voor nu en de toekomst. U
bent van mij gewend dat ik terugblik naar verle-
den, naar de eigen jeugd. Kan me nog goed
woorden van mijn ouders herinneren (en die zal
u ook wel kennen van uw ouders): ‘Wat moet er
van jou/jullie terecht komen in deze wereld’. De
wereld van ambachtelijk handwerk naar stoom-
machine en lopende band. Van brief naar tele-
foon. Van paard naar auto. Van typemachine

naar laptop. Diezelfde woorden blijven we
uitspreken naar onze (klein)kinderen met Insta-
gram, TikTok en kunstmatige intelligentie en het
vele dat er nog staat te gebeuren. Afsluitend het
lied hierbij: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij
geleidt des Heren Hand’. Dat we die vastigheid
alle dagen mogen ervaren, dat wens ik u allen
toe.   

Van drie T’s naar twee T’s, dankjewel Theo 
Elke zondag is er een Zondagsbrief. Met de
liturgie en mededelingen van en voor PG Sassen-
heim.

De donderdag voorafgaande aan de zondag
wordt door de redactie de Zondagsbrief samen-
gesteld. Dat vraagt veel tijd en aandacht wetende
dat deze op vrijdagmorgen wordt afgedrukt en
vervolgens wordt bezorgd bij de gemeenteleden
die niet meer de eredienst kunnen bijwonen. En
wordt uitgedeeld aan hen die de eredienst bezoe-
ken. Veel werk dat in korte tijd moet gebeuren.
De redactie bestaat uit Tineke, Tom en Theo (de
drie ‘T’s’) en sinds kort ook Silvia. Na 15 jaar
zorg te hebben gedragen voor de Zondagsbrief
heeft Theo Zandbergen zijn redactietaak overge-
geven aan schoondochter Silvia Zandbergen.
Onlangs heeft u hierover een berichtje in de
Zondagsbrief gelezen. Vijftien jaar of te wel
bijna 800 uitgaven, tezamen met de overige
redactieleden, directe betrokkenheid bij de
zondagsbrief. Namens PG Sassenheim wordt
Theo (en met hem Tineke en Tom) hartelijk
bedankt voor het vele werk dat, veelal op de
achtergrond, is gedaan voor onze kerkelijke
gemeente. Schoondochter Silvia wordt alle goeds
gewenst bij het redactionele werk van de zon-
dagsbrief. ‘Het blijft in de familie’ dit kerken-
werk. En.... de drie ‘T’s’ zijn nu twee ‘T’s’ en
een ‘S’ geworden! 

Overleg met gemeente Teylingen
Eind januari zijn de gezamenlijke kerken van
Teylingen (Teylingen telt negen kerkgemeen-
schappen) uitgenodigd door burgemeester Carla
Breuer. Een uitnodiging om te spreken over het
versterken van de maatschappelijke weerbaar-
heid en de mogelijke rol die de kerken in Tey-
lingen voor zichzelf zien daarin. Mede ingegeven
door het feit dat er op het wereldtoneel ontwikke-
lingen zijn die meer en meer (aandacht) vragen
van- en zorgen opleveren voor de burgers. Het
eerste overleg stond met name in het teken van
kennismaken en het benoemen van zaken waarin
kerken nu al een rol vervullen. Lopende het
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overleg het besef dat er in Teylingen tientallen
(particuliere) initiatieven zijn die de (Teylinger)
samenleving ten dienste zijn. Die ondersteuning
geven aan hen die het moeilijk hebben in de
maatschappij. De algehele conclusie was om
deze initiatieven niet van bovenaf ‘te willen
organiseren’. Het is meer dan waardevol de wijze
waarop dit alles spontaan vanuit sociale bewo-
genheid, vanuit omzien naar elkaar, wordt ge-
daan. Wordt vervolgd.

Overlijden ds. Katrijne Bezemer
Op 10 januari is overleden ds. Katrijne Bezemer,
jarenlang voorganger van de Nederlandse Protes-
tantenbond (NPB). Na het sluiten van de kerk,
Julianalaan 17 (‘overburen’ van de toenmalige
Gereformeerde Kerk) verbonden aan Vrijzinnig
Centrum De Hoeksteen te Voorburg. Vanaf
september 2008 is de in 1920 opgerichte afdeling
Sassenheim-Lisse e.o. van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap NPB organisatorisch onderge-
bracht bij de Hoeksteen.

Vanaf zo’n 25 jaar gele-
den was Katrijne ‘in verbin-
ding’ met de geloofsge-
meenschappen in Sassen-
heim. Als voorganger van
de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap Nederlandse
Protestanten Bond (NPB)
maakte zij onderdeel uit
van de Raad van Kerken in Sassenheim. Met
name in het programma Vorming & Toerusting
heeft Katrijne een inspirerende rol vervuld. Mede
door haar filosofische interesse(s) en spirituele
inbreng werd het programma jaarlijks voorzien
van een diversiteit aan thema’s en onderwerpen
door haarzelf gepresenteerd tijdens de avonden.
Als voorganger leverde zij ook haar bijdrage in
de oecumenische Parkdienst(en) waarmee in
september het kerkelijk seizoen in Sassenheim
wordt begonnen. 

We herinneren ons Katrijne Bezemer als een
voorganger die vanuit haar vrijzinnige manier
van denken en doen zocht naar de verbreding in
het geloofsdenken. Een onderzoeker in en naar
het geloof. Mede ingegeven door haar aanspre-
kende historische interesse in de maatschappij,
gerelateerd aan de wereldse religies.

De afscheidsdienst van ds. Katrijne Bezemer
is bijgewoond door een delegatie van de commis-
sie V&T. Op de liturgie een foto van Katrijne als
voorganger in de NPB kerk aan de Julianalaan.
Door haar familie is genoemd dat de contacten

met de kerkelijke gemeenten in  Sassenheim door
Katrijne als zeer waardevol zijn ervaren. PG
Sassenheim herdenkt ds. Katrijne Bezemer met
respect, eerbied en dankbaarheid. Dat ds. Katrij-
ne Bezemer mag rusten in het tijdloze-, het
eeuwige Licht bij haar Schepper die zij onlosma-
kelijk tijdens door haar inspirerende leven heeft
gediend.   

Het voorjaar in
Deze bijdrage gestart met schrijven op een mooie
zonnige winterdag. Op weg naar het voorjaar, op
weg naar een bloeiende Bollenstreek, wat een
kleurig vooruitzicht! Deze bijdrage wordt afge-
sloten met het eerste couplet van Lied 982. Met
regelmaat wordt het lied tijdens de eredienst
gezongen. En dat kan ook niet anders voor PG
Sassenheim, gelegen nabij de bollenvelden. Met
de vraag: ‘waar is de tijd gebleven dat Sassen-
heim nog echt tussen de bollenvelden lag’.   
 

In de bloembol is de krokus,

in de pit de appelboom,

in de pop huist een belofte:

vlinders fladderen straks weer rond.

In de koude van de winter

groeit de lente ondergronds,

nog verborgen tot het uitkomt,

God ziet naar de schepping om. 

Het ga u allen goed op de weg -wandelend of
fietsend in de Bollenstreek- naar het voorjaar. En
voor hen die niet meer in de gelegenheid zijn om
de streek in te gaan. Herinner u in dankbaarheid
de ‘echte Bollenstreek’ met de ongerepte einde-
loze bollenvelden.  

Kees de Jong

De meeste mensen
rennen zo hard 

achter het genot aan,
dat ze er aan voorbij lopen

Sören Kierkegaard
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BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Jaarplan Diaconie PGS 2025
Het jaarplan Diaconie PGS 2025 is goedgekeurd
door de Kerkenraad. Ook de PKN heeft het
jaarplan en de bijbehorende begroting 2025
goedgekeurd. We kunnen en zijn aan de slag.

Hoe herken je armoede?
Een thema op initiatief van de PKN dat binnen
de classis Zuid-Holland wordt besproken. Een
aantal mensen van uw diaconie sluit daar aan.

Diaconaal werker?
Best een ambitieus plan. Iemand, betaald, aanne-
men voor een periode van drie jaar. Om als PGS
echt diaconaal en behulpzaam te zijn in Sassen-
heim en de gemeente Teylingen. Niet alleen
maar juist samenwerkend met anderen.

In goede samenwerking met onze beide predi-

kanten is het team Diaconie aan de slag.

Op vakantie!
Op initiatief van ‘het va-
kantiebureau’ zijn we op
zoek naar gezinnen of alleengaanden, waarvoor 
een vakantie deze zomer om financiële redenen
niet mogelijk is. Een delicate kwestie die zorg en
tact vereist. Je kunt het doorgaans niet zien aan
mensen immers.

Graag op korte termijn uw inbreng. Kent u of

vermoedt u een gezin of iemand alleen, die voor

dit fijne initiatief mogelijk in aanmerking komt?

Uw vertrouwelijk informatie kunt u telefonisch

doorgeven: tel: 0252-210289

        e-mail.: diaconie@pgsassenheim.nl
Persoonlijk bij een van de diakenen kan uiteraard

ook! De inschrijving sluit begin maart!  Enige

haast is dus geboden.

Maak van uw hart geen moordkuil!
De mensen van Team Diaconie zijn bevlogen en
enthousiast aan het (diaconale) werk. Namens u
als leden van de PG Sassenheim.

Wat ons allemaal helpt is dat u ons meldt wat

beter kan, of wellicht anders. We kunnen dan

met u in gesprek gaan, zaken toelichten en

verduidelijken en wellicht verbeteren. Met

gemopper in de wandelgangen is niemand ge-

baat!

Het is ook fijn als we van u horen dat u blij
bent met hoe en wat er gebeurt.

Lied 282 (bundel hemelhoog) zingt:
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Laat ons doorgaan tot het eind.

Gaat het onze kracht te boven,

laat ons dan in U geloven.

Een vriendelijke diaconale groet namens Team
Diaconie,

Jaap de Ruijter

Op 27 januari is in ‘t
Zenit bij de Protes-
tantse Kerk te War-
mond symbolisch
een cheque overhan-
digd aan twee verte-
genwoordigers van
het Thuisfront van

Mission Aviation Fellowship. 
Het totale bedrag van € 4900 is door de protes-

tantse gemeenten van Voorhout, Warmond en
Sassenheim bijeengebracht. Het gedeelte van
Sassenheim is in het 3e kwartaal in de kastjes bij
de uitgang ingezameld en tijdens de dienst in de
Dorpskerk op 10 november (2024) overhandigd,
waar kerkleden uit Warmond en Voorhout
eveneens present waren. 

In deze dienst heeft iemand van de MAF een
toelichting op het werk van de MAF gegeven en
konden na afloop in het Venster verder vragen
aan hen gesteld worden. Na het overhandigen
van de cheque hebben de mensen van de MAF
nog meer verteld over het fantastische werk en
de bevlogenheid van de piloten en de mensen
eromheen. Zij bedankten heel hartelijk voor het
mooie bedrag. 
 

René Eikelenboom
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Jongerenraad....  
Voor de kinderen op de basisschool in groep 5-7
wordt catechisatie georganiseerd in de vorm van
maaltijd en gesprek. Eenmaal op de middelbare
school staat de leiding van Solid Friends voor ze
klaar om samen activiteiten te doen. Echter
vallen de kinderen in groep 8 vaak tussen wal en
schip. De Jongerenraad probeert hier een oplos-
sing voor te vinden en een ‘tussenactiviteit’ te
organiseren. Rock Solid (10-13 jaar) zou een
optie kunnen zijn: Een bijeenkomst met veel
korte spellen en programmaonderdelen, om zo op
speelse wijze het geloof te ontdekken. Heb je of
heeft u ideeën? Laat het gerust weten!

Martin Koster heeft de catechese-vorm ‘Maaltijd
en gesprek’ geïntroduceerd. Ds. Sietske van der
Hoek zal het stokje overnemen en haar eigen
draai aan de bijeenkomsten geven. Er is een
informatieavond geweest met de ouders over
waar de behoefte ligt. Tot de zomer zijn er twee
bijeenkomsten met verschillende thema’s. 

In het eerste kwartaal van 2025 collecteren we
voor de Kinderdienst met de pop, maar ook
digitaal voor Happy & Joy. Daar werd regelma-
tig naar gevraagd door ouders en de kinderdienst-
leiding. Tot zover lijkt het een succes.

Veertigdagentijdproject 
Een nieuwe dag 
Het thema van de Veertigdagentijd en
Pasen is dit jaar ‘een nieuwe dag’. In
de Veertigdagentijd leven we toe naar
Pasen, het feest van de opstanding van
Jezus. Dat feest gaat niet alleen over
een wonder dat tweeduizend jaar gele-
den gebeurd is. Het gaat ook over het
nieuwe begin dat God met mensen
maakt. 
Het lijkt zo gewoon: na elke nacht
komt een nieuwe dag. Tegelijk is het
bijzonder en betekenisvol: elke nieu-
we dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal
zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt
hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van
deze Veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht
zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen.

De wakkere wandelaar
Voordat de kinderen naar hun eigen
ruimte gaan zal er een kindermoment
zijn voorin de kerk. Dit kindermoment
wordt ingevuld met ‘de wakkere wande-
laar’. Hij of zij komt elke zondag in
badjas in de kerk en vertelt dat het
begin van de dag misschien wel het
mooiste moment is, want dan kan nog
alles gebeuren. De wakkere wandelaar
vertelt iets over het verhaal en thema
van de zondag. En bekijkt met de kin-
deren de illustratie die daarbij hoort. 

Een goede Veertigdagentijd!

Kinderdienst

Palmzondag
In navolging van vorige jaren wil de leiding van
de Kinderdienst ook dit jaar een palmpasenstok
maken. De palmpasenstok heeft te maken met
vernieuwing. Jezus’ opstanding met Pasen
betekent voor mensen dat ze steeds opnieuw
mogen beginnen, met een belofte van redding en
uitzicht.

De palmpasenstok vertelt ons ook over de
week die komen gaat, de laatste week voor

Pasen. Het kruis herin-
nert ons aan de kruisdood
van Jezus. De buxustak
herinnert ons aan de in-
tocht van Jezus in Jeruza-
lem; groen is de kleur
van hoop en nieuw leven.
Bovenop de palmpaasstok staat altijd een brood-
haantje. Een haan kraait als de zon opkomt, bij
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het begin van een nieuwe dag. Zo is de haan een
teken van waakzaamheid en van inkeer, verge-
ving en een nieuw begin. Het haantje is van
brood gemaakt, het herinnert ons aan het Laatste
Avondmaal. De versiering verwijst naar het
naderend feest van Pasen; een slinger of krans
van pinda’s, nootjes, rozijnen of snoepjes ver-
wijst naar de kringloop van het leven. Een ei
symboliseert de verrijzenis van Jezus, nieuw
leven en vruchtbaarheid.

We maken de palmpasenstok tijdens de Kinder-
dienst op Palmzondag op 13 april tijdens de
ochtenddienst. De kinderen brengen hun palmpa-
senstok aan het einde van de dienst in de kerk.
Na de dienst neemt ieder zijn eigen palmpasen-
stok mee naar huis. Het is de bedoeling dat een
kind deze dan geeft aan iemand die ziek of
verdrietig is. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van
harte welkom. 

Wij zorgen voor de materialen die nodig zijn
om een palmpasenstok te maken. Omdat we
graag genoeg materiaal hebben voor iedereen,
willen we vragen je vooraf aan te melden als je
een palmpasenstok wilt komen maken. Dit kan
via onderstaand e-mail adres.

We hopen dat ook dit jaar veel kinderen
enthousiast mee zullen werken om palmzondag
een extra feestelijk tintje te geven.

Kinderdienstleiding
• e-mail: kinderdienst@pgsassenheim.nl

Secretariaten: Inleveren archiefstukken t/m 2024

Als Protestantse Gemeente Sassen-
heim zijn we vanuit de PKN verplicht
een archief bij te houden. Ik doe dat
voor onze kerk sinds de fusie van 1
oktober 2007 tot Protestantse Ge-
meente. Mijn verzoek is om – voor
zover nog niet gedaan - de archiefstukken tot en
met 2024 OP PAPIER  in te leveren bij mij thuis,
Plattanderlaan 14, Sassenheim, of in de brieven-
bus van Het Venster, Westerstraat 8A, Sassen-
heim, onder vermelding van ‘ARCHIEF’. Het
gaat om notulen van vergaderingen, correspon-
dentie, beleidsplannen, huurovereenkomsten,
contracten, personeelsgegevens, verzekeringspo-
lissen die niet meer geldig zijn, gegevens van de

begraafplaats etc.. 
Deze oproep geldt voor álle commis-
sies binnen onze gemeente : Kerken-
raad, College van Kerkrentmeesters,
Diaconie, Jongerenraad, Pastoraal
Fonds en álle Pastoraatsgroepen. 

LET OP: met ingang van 1 januari 2025 gaan wij
over op een digitaal archief. Instructies voor de
naamgeving van documenten en hoe en waar
deze in te leveren volgen zo spoedig mogelijk.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 

Tom Wilbrink

Toevertrouwen

Je toevertrouwen aan een ander
als je kwetsbaar bent.

Je toevertrouwen aan een ander
zonder je uitgeleverd te voelen,
zonder je slechts
overgeleverd te weten.

Je eigen gezicht,
je eigen waarde
omhoog houden.

Je toevertrouwen
als je zelf niet meer kunt,
zonder gezichtsverlies.

Dat vraagt om mensen die
zichzelf en elkaar hoogachten
en liefhebben.

van: Marinus van den Berg
uit: Medemens - Kerk in actie 2009
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Veertigdagentijdgids
De Veertigdagentijdgids ligt
onder de toren voor u klaar om
mee te nemen. De gids wordt
ook gedeeld op de PGSamen-
app en is tevens per e-mail ver-
krijgbaar. Stuur daarvoor een
mailtje naar:
•  arjameijer@hetnet.nl

Nieuwe organisatiestructuur
Meedenken over een nieuwe organisatie-
structuur van de kerk? Zie voor meer informa-
tie Kerkenraadsberichten op pagina 4 en wie
weet, meldt u zich wel aan?

Arie Dwarswaard, scriba

• scriba@pgsassenheim.nl 

Interkerkelijke gebedsavond
Bid zonder ophouden’ staat er in 1Thessaloni-
censen 5: 17. Daarom nodigen we iedereen uit
voor de Gebedsavond van
de interkerkelijke gebeds-
groep in het zaaltje achter
de Havenkerk, ingang
Bijweglaan. Op 1 april om
19.30 uur. Wie mee wil
bidden of alleen wil ko-
men luisteren is van harte welkom! We bidden
voor (de inwoners van) de gemeente Teijlin-
gen, de kerken, en verder voor wat er om ons
heen en in de wereld gebeurt.

Kerstwandeling Kerstwandeling Kerstwandeling Kerstwandeling 
Het jaar 2025 is nog maar net begonnen,
maar de voorbereidingen voor de kerstwan-
deling zijn al weer gestart.  Noteer de datum
alvast: 20 december 2025.
Lijkt het je leuk om hier actief bij betrokken
te zijn: vanaf nu bij de gehele organisatie, of
op de dag zelf bij op- of afbouw in park
Rusthoff en Dorpskerk, meedoen als speler in
een tafereel, verzorgen catering, helpen bij
aankleden van alle spelers bij de Pancratius-
kerk. 
Laat het weten. Meld je aan bij: 

Maaike Vlugt 
e-mail: maaike@huizevlugt.nl     
tel: 06-120 63 658

 

Kerkenweekend 50 jaar!
Als je ook een mee wilt met het kerkenweek-
end, houdt dan het
Hemelvaartweekend in
mei vrij. Het wordt ex-
tra feestelijk vanwege
dit jubileumjaar!
In het volgende kerk-
blad vind je hier meer
informatie over.

Programma Havencafé
U bent van harte welkom bij onze middagactiviteiten, van 14.15-16.15 uur. We serveren daarbij
een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, gebakken door cliënten van het Raamwerk. De
activiteiten zijn gratis, u bent vrij om iets in onze Havencafé-bus te doen.
!!!! Activiteiten: 6 maart: wenskaart   20 maart: zandschilderen

3 april: lentebloem van papier 17 april: eierwarmer

Eén keer per maand maken onze vrijwillige kokers een heerlijke driegangen-
maaltijd voor u. Inloop 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. We vragen een
bijdrage van € 6,00. Graag aanmelden bij Anita de Kreij (0252-21 82 68) op
de maandag in de week van de betreffende maaltijd, vanaf 9.00 uur. Er is
plaats voor 20 personen.
!!!! Maaltijden: 20 maart 

17 april
Adres: Bijweglaan 4, Sassenheim
Zie ook: www.havenkerksassenheim.nl
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Pastoraatsgroep 50+
Filmavond
Op 20 februari was er een filmavond in Het
Venster waaraan ds. Tim Moll zijn medewerking
verleende. Er waren ruim 25 belangstellenden
aanwezig. De film die we gingen bekijken, was
de indrukwekkende Franse film ‘Hors Normes’
uit 2019.

Deze film, een tragikomedie, vertelt het
waargebeurde verhaal van twee mannen Bruno
en Malik die zich met hart en ziel inzetten voor
autistische kinderen en jongeren die nergens
anders terecht kunnen. Ze leiden al 20 jaar twee
non-profitorganisaties in Parijs waar ze zorgen
voor autistische kinderen die door hun extreme
gedrag nergens anders terecht kunnen en geven
kansarme jongeren de kans om hulpverlener te
worden. Daarbij leveren de organisaties een
constant gevecht met onder andere de autoritei-
ten voor hun erkenning en voortbestaan.

De film toont de uitdagingen en moeilijkheden
waarmee de organisaties te maken hebben, maar
ook de onvoorwaardelijke toewijding en liefde
van de hulpverleners voor de kinderen.

‘Hors normes’ is zonder meer een inspirerend
en ontroerend verhaal over vriendschap, solidari-
teit en de kracht van mensen die buiten de norm
durven denken en handelen.

Na de film was er nog een mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten en na te praten bij een
drankje en een hapje. We kijken terug op een
geslaagde avond. 

Kruiswegstaties
Graag willen we jullie
uitnodigen om de derde
bijeenkomst van dit sei-
zoen bij te wonen: een
informatieve avond over
de kruiswegstaties op
dinsdagavond 25 maart
2025 in de Pancratiuskerk te Sassenheim. Wij
vinden het erg fijn dat pastor Owel van de Pan-
cratiuskerk hieraan zijn medewerking wil geven. 

De rondgang langs de kruiswegstaties vindt
plaats na de vesperdienst die om 19.15 uur begint
en duurt tot ongeveer 19.45 uur. Aansluitend aan
de vesperdienst kan er dan koffie/thee gedronken
worden in de Pancratiuskerk of parochiezaal.

Mensen die niet naar de vesperdienst komen
kunnen om 19.45 uur naar de Pancratiuskerk
komen en dan aansluiten met koffie of thee. Om
20.00 uur starten we met de kruiswegstaties.

Graag willen wij weten op hoeveel belangstel-
lenden wij kunnen rekenen, het maximum aantal
mensen is tussen de 25 en 30 personen. Daarom
graag aanmelden, vóór 20 maart 2025, via: 
• pgsgroep5065@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens de activiteiten-
commissie,

Elisabeth Arentshorst, Anda Dijkstra 
en Ben Kooy

    Pastoraatsgroep 67+
Shared dinner
Hierbij nodigt de Pastoraatsgroep 67+ u uit voor
een shared dinner op woensdag 26 maart in Het
Venster. Met een shared dinner deelt u samen en
geniet u van de heerlijkste zelfgemaakte gerech-
ten die verspreid staan op het buffet.

Het is de bedoeling dat iedereen een favoriet
gerecht meeneemt. Misschien heeft u een bijzon-
der familierecept waarmee wij kennis mogen
maken! Wat neem je mee? Denk aan: hartig
taartje, bladerdeeg hapjes, kaashapjes, worst,
pasta-, groente- of fruitsalade of lekkers bij de
koffie.... Neem mee wat u zelf lekker vindt.
Samen delen is samen genieten!

Voor een drankje en koffie toe wordt gezorgd.
Kom en ontmoet elkaar onder het genot van de

zelfgemaakte hapjes. Graag
bij aanmelding doorgeven
met hoeveel personen u
komt en wat uw bijdrage zal zijn voor het buffet.

Datum: woensdag 26 maart 2025
Tijd: vanaf 17.00 uur  
Plaats: Het Venster 
Kosten: Breng uw gerecht mee 

Aanmelden t/m zondag  23 maart bij:  
Gerry van Prooijen tel: 22 19 60
Joke Kremer  tel: 21 15 82
e-mail: pgs67plus@gmail.com  

Met vriendelijke groet namens de werkgroep
Pastoraatsgroep 67+,

Gerry en Joke 
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Pastoraatsgroep 80+
Verslag stamppottenmaaltijd
Woensdag 29 januari 2025 had de activiteiten-
commissie voor een gezellige bijeenkomst
gezorgd met een maaltijd waar de stamppotten
zuurkool en boerenkool mèt gehaktballetjes en
stukjes worst de boventoon voerden. Om 11.30
uur was de zaal open en stroomden de mensen
naar binnen. Totaal 45 mensen, inclusief de
vrijwilligers. 

Zodra iedereen zijn of haar plaatsje had ge-
vonden, werd er een drankje geserveerd en Anke
Zandbergen opende vervolgens met een wel-
komstwoord: een prachtig gedicht. Ook dominee
Ellis Ezinga was er om kennis te maken met
iedereen. Niet lang daarna werd de maaltijd
binnengebracht en kon je met je bord naar de
tafel om naar keuze bediend te worden! Nadat
iedereen genoeg had gegeten kwam er nog een
heerlijk toetje en ook daarvan werd genoten.

Liedboeken werden uitgedeeld want Jaap
Kruik stond klaar om de menigte aan te voeren
bij het gezang. Er werd gevraagd naar lievelings-
liederen en het was heerlijk om uit volle borst
mee te zingen. Jaap heeft een geweldige stem en
was een grote steun. Er werd geëindigd met Het
Onze Vader als dankgebed. 

Het moet gezegd: ik (en ongetwijfeld ik niet
alleen) heb de grootste bewondering voor de
vrijwilligers die er altijd weer in slagen alles
goed in elkaar te zetten. Ze zijn er een heel tijdje
mee bezig en het is een genot om zo’n mooi
aangeklede zaal binnen te stappen en alles rustig
over je heen te laten komen. Want je weet dat het
goed zit! Heel, heel hartelijk dank namens ons
allen.

Bets Kühn

Spelletjesmiddag woensdag 19 maart
Na de overheerlijke stamppottenmaaltijd staat de
volgende activiteit al weer gepland. Graag
nodigen wij alle leden van de Pastoraatsgroep
80+ uit voor een spelletjesmiddag op woensdag
19 maart a.s. in Het Venster. Aanvang 14.30 uur.

We starten met het drinken van
een kop koffie of thee met wat
lekkers erbij. Daarna gaan we voor
de pauze bingo spelen, waarbij u
leuke prijsjes kunt winnen. U hoeft
zelf geen prijsjes en cadeautjes
mee te nemen. Wij zorgen als commissie hier-
voor.

Na de pauze is er de mogelijkheid om te
sjoelen, een potje rummikub of scrabble te

spelen. Hebt u zelf een leuk spel? Neem deze
gerust mee. Maar natuurlijk mag u
ook gezellig babbelen met uw buur-
man of -vrouw, vriend of vriendin.
Of iemand anders, die u al langere
tijd niet meer gesproken hebt. Want
tijdens deze middag staat het woord
‘gezelligheid’ centraal.

Deze middag duurt ongeveer tot 16.30 uur.
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan snel aan bij één
van de volgende dames:

Janske Colijn 
tel: 21 48 13 of 06-239 52 741 
Gerry Eenkhoorn; 
tel: 23 09 01 of 06-237 77 437 

Na afloop van deze middag kunt u een vrijwillige
bijdrage geven voor de gemaakte kosten.

Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar
bent geworden of dit binnenkort hoopt te wor-
den.

Namens alle leden van de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn

Adempauze

God,
er is zoveel dat aandacht vraagt.
We hebben haast geen tijd
om stil te staan bij U.
Er is zoveel
dat we willen en moeten.
Aan andere mensen
lopen we soms straal voorbij.

Er is zoveel
aan mogelijkheden en kansen.
We kunnen haast niet kiezen.
En zonder het te merken
lopen we onszelf voorbij.

Help ons zo nu en dan
even stil te staan.
Een klein adempauze te nemen.
Om te ontdekken
dat het leven te mooi is
om er zomaar aan voorbij te rennen.

van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Zeg het maar gewoon - deel 2

- 17 -



Zijn we goede voorouders? 

Na tien jaar onderzoek had Jonas Salk in 1955 een werkend vaccin tegen polio ontwikkeld.
Dat was een bijzondere doorbraak, want wie de ziekte had kreeg 
vaak verlammingsverschijnselen of overleed er aan. 
Salk werd meteen bejubeld als wonderd-
oener. Maar het ging hem niet om roem
of rijkdom. Hij heeft ook nooit een pa-
tent op het vaccin willen hebben.
Het ging hem er om ‘de mensheid een
dienst te bewijzen’ en iets goeds nalaten
voor toekomstige generaties.
Die zorg voor de toekomst klonk ook
door in de vraag die hij later stelde: 
“Zijn wij goede voorouders?”. Vroeger
dacht ik daar nooit over na. Nu houdt
de vraag me meer bezig. Misschien wel
omdat ik nu grootvader ben. Misschien ook wel omdat Jezus in het Afrikaanse christendom
wel de ‘voorouder bij uitstek’ wordt genoemd.
Het feit is dat ik hier in dit land geboren ben uit Nederlandse ouders in de jaren na de oorlog.
Dat heeft er voor gezorgd dat ik ben opgegroeid in vrede en in toenemende welvaart. Dat heb
ik niet aan mezelf te danken. Het is geen prestatie van mij. Het is me geschonken.
Een leeftijdgenoot uit een Afrikaans land heeft een ander verhaal.

Wat hebben we  meegekregen van de vorige generaties?
Wat geven we door aan hen die na ons komen? Dat geldt voor de kwaliteit van leven, voor
de toestand van de aarde, voor veiligheid en vrede. Wat voor politiek, economie, klimaat, cultuur,
religie laten we na?
Om goede voorouders te zijn moeten we een ingrijpende overstap maken. 
Van korte-termijn-denken naar lange-termijn-denken.

Van kort naar lang is nodig, maar gebeurt vaak niet.
Dat is een echte koerswijziging. Want onze tijd wordt juist  gekenmerkt door een ziekelijk
korte termijn denken.
Politici kunnen amper verder kijken dan de volgende verkiezingen. Zijn vaker bezig op sociale
media hun achterban te informeren dan het land te besturen.
Bij bedrijven is de leiding druk in de weer om de koers van het aandeel op te krikken. Belangen
van aandeelhouders winnen het vaak  van de positie van de werknemers.
Wij, burgers, zijn bovenal consumenten geworden. Vandaag kopen, morgen in huis. Gevolg:
veel witte bestelbusjes in de straat. 
Ook voor onze overheid zijn we vaak geen burgers met rechten en plichten, maar consumenten.
We eisen, dat de overheden moeten leveren. Alles moet snel gebeuren. Wij moeten er NU
wat aan hebben. Dus kijken we niet ver vooruit. 

Korte-termijn-denken is risicovol
Dan is er verhoogde kans op bedreigingen. Vanuit verschillende kanten: kunstmatige intelligentie-
systemen, genetisch gemanipuleerde pandemie, wereldwijde massamigratie, de niet aflatende
vernietiging van ecologische systemen. Er is een veelheid aan analyses (sommigen beweren
zelfs dat er niks aan de hand is), maar vaak wordt geconstateerd dat er gevaar dreigt.
De man van prachtige natuurfilms, David Attenborough, zei vijf jaar geleden: 
“We staan op dit moment voor een ramp van wereldomvang die we zelf hebben veroorzaakt,
de grootste bedreiging voor de mensheid in duizenden jaren: de klimaatverandering.”
Hij is niet de enige die waarschuwt. Op dit mogelijke keerpunt in de geschiedenis, groeit de
wereldwijde beweging die protesteert tegen de golf van kortzichtigheid. Van politici, beleidsma-
kers, maar uiteindelijk ook van ons bewoners van landen van deze aarde.
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Nu hebben wij, mensen, grote mogelijkheden. We denken niet alleen snel en langzaam, maar ook kort
en lang. Onze hersenen zijn zo ingericht dat we goed ver vooruit kunnen denken en plannen.

Kathedraaldenken
In de geschiedenis van de godsdienst zie je prachtige voorbeelden van ver vooruit
denken. Wie er aan twijfelt of we daartoe in staat zijn, moet eens gaan kijken
bij de Sagrada Familia, de fantastische basiliek van Antoni Gaudi in Barcelona.
Dat is misschien wel het langstlopende bouwproject van onze tijd: de bouw begon
in 1882 en men hoopt in 2026 eindelijk klaar te zijn. 
Gaudi, was  de laatste 43 jaar van zijn leven op de bouwplaats te vinden. Hij
was een bouwmeester die alle tijd van de wereld leek te hebben. Als hij niet
tevreden was over een bepaalde muur, liet hij die gewoon afbreken en opnieuw
opbouwen. 
“Mijn klant heeft geen haast”, zei hij altijd, doelend op zijn goddelijke opzichter.
Maar zeker zal ook meespelen dat de katholieken er vanuit gaan dat de kerk er
nog lang zal zijn en dus bouwen ze voor de toekomstige kudden.
De term kathedraaldenken staat voor een soort langetermijn visie die we overduidelijk terugzien in de
kerkelijke architectuur maar die meestal ontbreekt in de politiek of het bedrijfsleven. Volgens Greta
Thurnberg zal er kathedraaldenken nodig zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. 

Niet ‘ik’ maar ‘wij’
Voor wie een goede voorouder wil zijn is de kernvraag niet: ‘Hoe kan ik het verschil maken?’, maar
‘Hoe kunnen wij het verschil maken?’. We moeten eerst en vooral kiezen voor dingen die we samen
kunnen doen. Verbondenheid met elkaar doet er toe.
Dus zoek je contact met anderen. Ook als ze niet tot je eigen groep  horen. Je kunt  je bij hen aansluiten
die al in actie zijn gekomen. Wat kunnen we als kerk doen om het langetermijndenken te bevorderen? 
We zijn toch een schakel in een keten. Die strekt zich uit over de hele wereld en door de tijd heen
(gemeenschap der heiligen). Voorouders worden in christelijke niet westerse kringen niet voor niets
’living dead’ genoemd.

We hebben zoveel gekregen van wie er voor ons waren, wat geven we door? Daar hebben we in de
Veertigdagentijd genoeg aan!

Tim Moll

Van de redactie....
Van onze predikanten Ellis en Sietske kregen we
een paar vragen over het kerkblad waar we als
redactie overleg over hebben gehad. Is het een
verbetering ‘ja’ of ‘nee’. Wij vonden van wel, wat
dus inhoudt dat er vanaf dit kerkblad nog maar één
rubriek Predikanttekingen is. Beide predikanten
zullen daarin betreffende hun pastorale leeftijds-
groep berichten plaatsen.

De In memoriams krijgen voortaan ook een
aparte pagina. Omdat we het laatste jaar van meer-
dere schrijvers (familie of predikant) een ‘In memori-
am’ kregen van een gemeentelid, ook als het geen
kerkelijke uitvaart betrof, was het soms lastig te
bepalen waar deze te plaatsen. Het is dus goed deze
allemaal op te nemen in eenzelfde rubriek ‘We
gedenken....’ genaamd.

De vraag of er een rubriek waarin aankondigingen
over bijzondere diensten geplaatst kunnen worden,
is ook positief beantwoord. In deze ‘Op weg’ vindt
u deze nieuwe rubriek ‘Rondom de kerkdiensten’
genaamd. 

Dit kerkblad is ontstaan met teksten die zijn
gemaild. Welgeteld hebben we 33 mailtjes ontvan-
gen met 42 documenten. Na het samenvoegen van
deze documenten waren er nog 34 documenten over
om te komen tot één kerkblad met nog een voor-
en achterpagina. Zomaar even een inkijkje op het
redactiewerk. We zijn blij met zoveel enthousiaste
schrijvers!

Namens de redactie,
Arja Meijer
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Zing je graag?
Dan kunt u of kun jij vast wel gehoor geven aan
deze oproep: Meezingen in het Projectkoor voor
het oratorium ‘JOZEF’. Canticum Vocale gaat
samen met een projectkoor het Nederlandstalige
oratorium ‘JOZEF’ uitvoeren.

‘JOZEF’ is een hedendaags oratorium, gecompo-
neerd door Marco den Toom.
Het verhaal van Jozef is een
inspirerend muzikaal verhaal
van jaloezie, vergeving, hoop
en veerkracht. Met prachtige
muziek en Nederlandstalige
liederen wordt het eeuwen-
oude verhaal van Jozef verteld. 

Onder leiding van Ad de Joode werken we samen
met een aantal musici naar een onvergetelijke
uitvoering.

De wekelijkse repetities van dit projectkoor
beginnen op vrijdag 4 april in de Dorpskerk van
19.30 tot 20.30 uur en duren tot oktober 2025,
vakanties en feestdagen uitgezonderd.

De uitvoering staat gepland op 12 oktober 2025,
de locatie wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden kan bij een van de leden van Canti-
cum Vocale of door het sturen van een e-mail naar
onderstaand e-mailadres.

Deelnamekosten zijn vastgesteld op éénmalig
€ 55,-, dit is inclusief boek met bladmuziek.

Hoe leuk is het, om deel te nemen aan dit muzikale
avontuur, om samen te zorgen voor een prachtige
uitvoering, die publiek en deelnemers zal raken!
Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Met vriendelijke groet,

Nelien Reitsma, Ariska van Delft, Pim van Delft
en Rieneke Meijer. Bestuur van Canticum Vocale
en organisatoren van Projectkoor Jozef.

•  projectkoorjozef@outlook.com 

Walking Dinner 
Op zondag 13 april staat het 14e Walking Dinner
gepland. Jong en oud zijn van harte welkom om
mee te doen! U kunt bij verschillende gemeentele-
den aan tafel schuiven om te eten of u kunt zelf
het keukengerei ter hand nemen en samen met
gemeenteleden een gezellig diner hebben. Het
Walking Dinner start op zondag 13 april om 16.00
uur met een gezamenlijke opening in de Dorpskerk.
De afsluiting is rond 19.30 uur in Het Venster.

U kunt zich tot 30 maart aanmelden door te mailen
naar onderstaand e-mailadres. Lukt dit niet, dan

kunt u één van ons aanspreken. U krijgt altijd een
bevestiging per e-mail. Wanneer u deze heeft
ontvangen bent u pas echt aangemeld!

Aangeven om te eten kan individueel of in groepjes
van twee of drie personen. U (of uw groepje) gaat
voor het voor-, hoofd- en nagerecht naar drie ver-
schillende adressen. Wanneer u gaat koken, verzorgt
u voor hooguit zes gasten een diner. Wilt u bij uw
aanmelding de onderstaande gegevens doorgeven?
- Ik ga graag langs om te eten (optioneel: samen

met . . . . . . . . . . . (max. 2 anderen)
- Ik wil graag koken
- Naam, adres (kokers), telefoonnummer en e-

mailadres. 
- Heeft u dieetwensen of eet u vegetarisch, dan

horen wij dit graag. 
Heeft u nog vragen, stuur dan gerust een e-mail.
We zien elkaar graag op 13 april! 

Frank Reijerse, Loes Roos, Sandra Muilwijk,
Evanne Stad en Lily Kruik
•  walkingdinner@pgsassenheim.nl 
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De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

van: Felix Timmermans

Paasontbijt
We denken alweer na over
de voorbereidingen voor het
Paasontbijt wat we dit jaar
voor het eerst in Het Venster
zullen houden. 

Op zondag 20 april eerste Paasdag gaan we vooraf-
gaand aan de Paasdienst voor diegenen die dat leuk
vinden om 09.00 uur starten met het ontbijt, de
inloop is vanaf 08.45 uur.

Wij willen vooraf graag weten met hoeveel
personen je naar het ontbijt komt zodat wij hiermee
rekening kunnen houden met de inkoop. Heb je
speciale dieetwensen, laat het ons ook even weten. 

Wat zal het fijn zijn om weer met veel mensen
aan een gezellig paasontbijt te zitten. Dus van harte
welkom! Aanmelden bij Piet en Erica. Geef daarbij

aan als je dieetwensen hebt.

Dit jaar collecteren wij tijdens
het Paasontbijt voor stichting
Wish-Omnia. Deze stichting is
sinds enkele jaren actief in de
regio Duin en Bollenstreek en
biedt mensen eenmalige hulp
zodat ze daarna weer zelf ver-
der kunnen. Mensen zijn soms door onvoorziene
omstandigheden in een situatie of impasse terecht-
gekomen waardoor ze niet of onvoldoende mee
kunnen doen in de maatschappij. Voor meer infor-
matie: www.stichtingwish-omnia.nl

Vriendelijke groet,

Piet en Erica van der Lans
e-mail: erica.vd.lans@gmail.com 
tel: 06-168 54 791

Kerkkoor ‘Samen op Weg’ 
Ons kerkkoor is gevraagd om mee te werken in
de dienst van 11 mei in de Dorpskerk te Sassen-
heim. Dan wordt gevierd dat organist George
Germans 40 jaar lang met veel plezier allerlei tonen
laat jubelen uit het orgel.

Natuurlijk weet u ook dat George bijna net
zolang dirigent is, eerst bij ‘De Lofstem’, later ook
in Abbenes bij kerkkoor ‘Samen op Weg’.
Om dit koor gaat het nu. Door het ouder worden
van koorleden, is de
‘bemanning’ bijzonder
laag in aantal. Daar-
om: Probeer ons uit de
brand te helpen met
het mooiste instru-
ment: namelijk uw
stem. Een ieder die van het zingen van (geestelijke)
liederen houdt en liefhebber is van een wekelijkse
gezellige avond is op donderdagavond welkom in
de Dorpskerk Abbenes aan de  Hoofdweg (Oostzij-
de) 1764 van 20.00-22.00 uur.

Als u nu instapt kunt u misschien 11 mei voor
George meezingen. Kom de sfeer proeven, deze
is in Abbenes bijzonder.
Voor informatie bij: 

Anneke den Butter tel. 06-306  28 413
Dora van Buruk tel. 0252-54 59 02

Laat ons koor blijven bestaan! Sluit u aan! Wij
hebben een groot tekort aan bassen, tenoren en
alten. Natuurlijk zijn sopranen ook van harte wel-
kom. Het kunnen lezen van muzieknoten is niet
noodzakelijk, wel enthousiasme. Kom en zing de
eerste maand gratis mee.

Namens Kerkkoor ‘Samen op Weg’ een hartelijk
zangersgroet, 

Dicky Treur
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Werkbezoek Roemenië 12-16 september 2024
12 September ’s morgens vroeg verzamelen de drie
reisgenoten, Rob Gerrits, Wim Kersbergen en Jan
Lindhout zich op het NS-station in Sassenheim om
de trein naar Schiphol te nemen. Vandaar vliegen
we naar Budapest. Op de luchthaven daar aangeko-
men, gaan we naar de balie van het autoverhuurbe-
drijf om de vooraf gehuurde auto in ontvangst te
nemen. Na een voorspoedige autorit van ongeveer
16.00 uur arriveren we in Tileagd bij het dominees
echtpaar Szoboszlai alwaar we hartelijk worden
ontvangen.

Na een kopje koffie en een heerlijke warme
maaltijd, bereid door Emese, lid van de Kerkenraad
en tevens kok voor de gelegenheid, praten we
gezellig over wat we het afgelopen jaar hebben
beleefd en gedaan maar ook over de toestand in
de wereld (o.a. de oorlog in Oekraïne en de Gaza-
strook) en de problemen in Roemenië. Eén van de
problemen waar we in Nederland mee worstelen,
namelijk het vluchtelingenvraagstuk, schijnt zich
in Roemenië nagenoeg niet voor te doen, simpelweg
omdat de vluchtelingen liever niet naar Roemenië
komen.

Door de warme en droge zomer zijn heel wat
problemen ontstaan, met name voor de mensen met
een relatief klein stukje grond waar de meesten van
hen mais verbouwen. Door de droogte is vrijwel
de hele oogst mislukt. Het gevolg is dat ze daardoor
geen voer hebben voor het vee, waardoor ze dit
moeten kopen. En omdat de oogst schaars is, is
dit ook duur.

Ook hier, zo horen we van de dominee, komen
er steeds minder mensen naar de kerk. Hij preekt
soms voor 20 à 30 personen iedere zondag, hetgeen
ook hem frustreert. Desondanks blijft hij optimis-
tisch omdat hij ooit bij zijn afstuderen heeft meege-
kregen, een zaaier te zijn.

Op vrijdag (de 13e) bezoeken we eerst de school
om 09:00 uur en worden daar welkom geheten door
de directrice van de school mevrouw Popus Cor-
nelia en de echtgenote van de dominee die hier ook
lesgeeft. Nadat we een rondje door de school zijn
gelopen en de nieuwe wandschilderingen hebben
bekeken, bekijken we ook het door ons betaalde
materiaal voor het scheikundelokaal. Hierna behan-
delen we de door ons opgestelde vragen onder het
genot van een kopje koffie of een glas frisdrank

waarna we afscheid nemen en op weg gaan naar
de enkele jaren geleden gereedgekomen nieuwe
kleuterschool, waar we even door de lokalen lopen
en de kinderen begroeten. Naast de nieuwe kleuter-
school ligt ook nog steeds een oud schoolgebouw
dat ook nog steeds wordt gebruikt. Vorig jaar was
er sprake dat dit zou worden afgebroken en plaats
zou maken voor een nieuw gebouw maar hier heeft
de overheid momenteel niet voldoende middelen
voor en is ook dit plan op de lange baan geschoven.

Nadat we afscheid van de leerkrachten hebben
genomen, bezoeken we het gemeentehuis alwaar
we worden opgewacht door de locoburgemeester,
voor ons geen onbekende. De burgemeester zelf
liet zich verontschuldigen omdat hij onverwacht
werd opgeroepen. De reden van dit bezoek, zo bleek
later, was dat de gemeente Tileagd de jaren geleden
beëindigde stedenband met Sassenheim weer nieuw
leven in zou willen blazen. We leggen hierbij uit
dat de gemeente Sassenheim jaren geleden is opge-
gaan in de gemeente Teylingen en dat toentertijd
ook de stedenband is beëindigd maar we zeggen
toe een brief aan het college te schrijven dat we
dit verzoek hebben gekregen.

Hierna is het de beurt aan het gesprek met onze
gastheer, dominee Szoboszlai. Omdat we niet
voldoende tijd hebben en ’s middags nog twee
bezoeken hebben gepland, wordt besloten de rest
van het gesprek op een later tijdstip te doen.

In de middag bezoeken we het kinderhuis in Alesd
waar mevrouw Balla Julia de directrice is. (Op de
foto 7e van links)

We bespreken in goede harmonie de vragen maar
al snel komt een groot pijnpunt boven drijven
namelijk de benarde financiële situatie van het

Pastoraal FondsPastoraal FondsPastoraal FondsPastoraal Fonds
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Kinderhuis. Doordat er minder kinderen mogen
worden gehuisvest en daardoor het wegvallen van
een deel van de staatssteun maar ook de mindere
inkomsten van sponsoren dreigt het Kinderhuis
over twee jaar niet meer over de benodigde midde-
len te beschikken waardoor sluiting dreigt, iets wat
ons allen zeer aangrijpt. Het tekort is zo groot dat
ook het Pastoraal Fonds dit verlies niet kan opvan-
gen.

Nadat we met gemengde gevoelens afscheid
hebben genomen, rijden we terug naar onze basis
en wandelen van hieruit naar de arts in het dorp,
mevrouw Szilagyi Erszébet alwaar we ook weer
een goed gesprek hebben en onze vragen met haar
doornemen. We vragen tevens of alle hulpmiddelen
die we hebben gestuurd bruikbaar waren en vragen
tevens of er nog wensen of verzoeken zijn. Hierna
keren we huiswaarts om vervolgens in Oradea
gezamenlijk met de dominee, de dokter en haar
echtgenoot te dineren. 

Op zaterdag staat een bezoek aan de dominee
in Bilghez op het programma, iets waar we enigs-
zins tegenop zien omdat we al een aantal jaren
horen over de slechte gezondheid van hemzelf, zijn
vrouw Emma maar sinds een aantal jaren ook van
zijn kinderen. Weliswaar een zeer serieus en lastig
probleem waar wij helaas niets aan kunnen doen. 

Als we aankomen, worden we verwelkomd en
drinken gezamenlijk een kopje koffie waarna het
gesprek langzaam op gang komt. We zijn nog niet
toe aan de vragen of het gesprek komt al snel op
de gezondheid van zoon István jr. en alle onderzoe-
ken die hij heeft ondergaan in verschillende zieken-
huizen. Zelf wijten ze het aan de Pfizer injectie
tegen covid maar het is nog door geen enkele arts
bevestigd. Tijdens het gesprek komt de zoon ook
aanzitten bij het gesprek. Ook de dochter is aanwe-
zig. Beiden hebben we jarenlang niet gezien. István
jr. komt er bijzitten om het verhaal van vader kracht
bij te zetten.

Al met al verhuizen we naar de studeerkamer
van de dominee en werken hier de overige vragen
in een rustige sfeer af. We waren eigenlijk niet van
plan hier de maaltijd te gebruiken (iets wat jaren-
lang de traditie was) maar nu niet in het programma
was opgenomen, maar de voorbereidingen voor
de maaltijd zijn kennelijk al getroffen, waardoor
we eigenlijk niets anders kunnen dan mee eten.
En dat was zeker geen slechte maaltijd (waar we
overigens een vergoeding voor geven). Nadat we
weer terug zijn in Tileagd, hebben we een vrije
middag en gaan we een klein uitstapje maken in
Oradea, een stad ongeveer 30 km vanaf Tileagd.
Hier is een oude burcht alwaar ook een museum
is gevestigd. Na ’s avonds ergens in de stad te

hebben gegeten, vertrekken we weer huiswaarts.
Op zondag bezoeken we traditiegetrouw de

kerkdienst, alwaar Wim ook namens ons in het
Hongaars een kort woordje doet.

In de middag hebben we nog de rest van het
gesprek van de dominee, wat we vrijdag niet kon-
den afronden en hierna volgt nog het gesprek met
de voltallige kerkenraad. Aansluitend aan de bij-
eenkomst met de kerkenraad, hebben deze mensen
een buffet voor ons bereid. Iedereen heeft iets klaar
gemaakt. Dit smaakte ons goed en gezelligheid
vierde de boventoon, ondanks het probleem van
de taalbarrière. Gelukkig kon Wim overal insprin-
gen om pogingen een gesprek te voeren.

Maandagmorgen vertrokken we weer met de
auto naar Boedapest om eerst de huurauto in te
leveren en terug te vliegen naar Amsterdam.

We kunnen terugkijken op een goede en vrucht-
bare reis.

Jan Lindhout

Opbrengst kwartaaldoel 
De opbrengsten van de kastjes in de Dorpskerk in
het vierde kwartaal van 2024 waren bestemd voor
de aanschaf van was- en schoonmaakmiddelen voor
Oekraïne.  Uit de gesprekken met onze contactper-
sonen bleek dat deze artikelen door de gebrekkige
leveranties en door de inflatie, nauwelijks te verkrij-
gen zijn. Door de nu al drie jaar durende oorlog
wordt het steeds lastiger om bijvoorbeeld artikelen
als wasmiddel of afwasmiddel te kopen.  Ons plan
was om pakketten te maken met een pak wasmiddel,
een fles afwasmiddel en allesreiniger.

Het doel was om ongeveer 300 eenheden elk
aan te schaffen met als einddoel een bedrag van
ongeveer € 3.000,- maar de opbrengst overtrof onze
stoutste verwachting; inclusief een aantal giften
ontvingen we het prachtige bedrag van € 4.032,98.

Met deze opbrengst
konden we zelfs 350 een-
heden  van de verschillen-
de producten aanschaffen
en ook nog 350 flacons
handzeep. Geweldig! 

De artikelen zijn inmid-
dels aangeschaft, verzend-
klaar gemaakt en zijn met
het transport van 20 februari naar Oekraïne ver-
stuurd. Met dit transport gaat veel kleding mee maar
ook een bureaustoel, een
driewielfiets, incontinen-
tiemateriaal en diverse
medische hulpgoederen.
Wanneer u dit leest zijn de
goederen inmiddels gearri-
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veerd, opgehaald en verdeeld onder de bevolking,
de scholen en de keukens van Tafeltje-Dek-je.

Het Pastoraal Fonds en alle ontvangers van de
goederen zijn u enorm dankbaar voor al deze bijdra-
gen.

Namens het Pastoraal Fonds,
Jan Lindhout

         

Oproep familie Schollema  
Wij zijn als familie, lid en actief in de Christelijk
Gereformeerde Kerk in Sassenheim. We zijn voor
onze zoon, die een handicap heeft, op zoek naar
mensen of jongelui die op onze zoon Kaj kunnen
passen. We wonen in Sassenheim. Kaj is een jongen
van 11 jaar oud met het Ring18 syndroom. Hij is
klein van lengte en heeft het cognitief vermogen
van een kleuter van 2 à 3 jaar.

Het is een goed gestemde jongen die zich over
het algemeen goed zelf kan vermaken. Het gaat
gemiddeld om één a twee
keer in de week voor een
uurtje op de maandag- of
vrijdagochtend (7.45 tot
8.45 uur) en vrijdagmiddag
van 15.30 tot 16.30 uur. Ons
werkrooster is wisselend,
samen bekijken we mini-
maal een maand van te vo-
ren welke dagen en tijden we oppas nodig hebben
en wie er beschikbaar is op die momenten. 

De oppasmomenten bestaan vooral uit het toezicht
houden op Kaj zodat hij geen gevaarlijke dingen
doet (Kaj ziet zelf nl. nergens gevaar in). Hem wat
drinken en fruit geven, toezicht houden of samen
een activiteit ondernemen zoals een puzzel maken,
kleuren, met de lego spelen etc. Kaj is niet zindelijk
en het kan voorkomen dat je hem moet verschonen. 

Het zou voor ons fijn zijn om meerdere mensen
te hebben die af en toe kunnen oppassen zodat we
het elke maand voor elkaar kunnen krijgen dat Kaj
altijd toezicht heeft op het moment dat hij thuis
is. We hebben een PGB budget voor Kaj en kunnen
de oppasuren hiermee betalen. 

Ben jij degene die denkt wat voor Kaj en ons te
kunnen betekenen dan horen we graag van je!

Met vriendelijke groeten, 

Peter, Irene en Jasmijn Schollema
tel: 06-285 44 760

Sassenheim, 9 januari 2025

Als al  jaren bij de Dorpskerk betrokken ‘vrouw
van de koster’ wil ik met de lezers van ‘Op weg’
graag delen wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
Wat 2024 ons voor verdriet en onbegrip heeft
gebracht. Op onze laatste oudejaarsavonddienst
2023 werd er gememoreerd, dat het na bijna 51
jaar onze laatste dienst was. Als bedankje werd
ons een bos bloemen aangeboden. Paul heeft nooit
ontslag genomen, maar de Kerkenraad heeft de
functie koster geschrapt, door het instellen van een
kosterspoule. Hij mocht éénmaal in de zes/zeven
weken een dienst kosteren. Diensten in de avond
mocht hij wel blijven doen evenals het schoonhou-

den van de kerk en het repareren van dingen die
op je pad komen. 

Als je de kosterspoule nu bekijkt, zie je elke
zondag dezelfde gezichten. Het zal wel bij het
moderne kerken horen maar leden van de kosters-
poule lopen gewoon in een houthakkers hemd, ik
geloof niet dat dat bij de functie past. 

Bij de overgang van Julianakerk naar Dorpskerk
hingen er vlaggetjes en ballonnen aan de trap naar
het kerkhof. Het is een algemeen kerkhof, dus
waren er ook mensen die kwamen melden dat zij
zich stoorden aan de feestelijkheden toen zij een
graf bezochten.

Een mens kan maar 
op aarde ten volle leven 
als hij in hoofd en hart 
een stukje hemel heeft 

(Phil Bosmans)
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De dominee van dienst verwelkomde de Julianaker-
kers en vroeg of ze een plaatsje gevonden hadden.
De dorpskerkers konden eindelijk na zes jaar weer
terug naar hun Dorpskerk, waar totaal geen aan-
dacht voor was. Verder werd er in dit blad een brief
geplaatst. De schrijfster van deze brief voelde zich
niet thuis in de Dorpskerk. Schermen worden
gemist, banken zitten niet goed, het orgel te schel,
kortom niets deugt er. Oplossing kansel er uit; 
banken eruit; interieur naar de Oostkant draaien;
tweede orgel er in. Op deze manier blijft er niets
over van onze 1000 jaar oude kerk. Er zijn nu al
wel zichtbare veranderingen. Geen koperen lezenaar
(was wel voor gekozen). 

Waarom is de Statenbijbel niet meer in de kerk?
Waarom staat de tinnen Avondmaalset niet meer
op de Avondmaalstafel? Waarom wordt het Ante-
pendium van de Dorpskerk niet gebruikt aan de
kansel en op tafel? Zoals het nu is, kun je vanaf
de oost- en de westzijde van de kerk niet het kleed
zien. De kroonluchters zijn niet gepoetst en worden
elke week zwarter. Ook dat hoort bij het onderhoud
van de kerk. Dit poetsen werd tweemaal in het jaar
gedaan. Het schoonmaken en schoonhouden van
de toren laat te wensen over.

De eerder genoemde briefschrijfster vroeg zich
af waar de kerkgangers bleven. Er zijn veel Dorps-
kerkers die zich niet meer thuis voelen in hun eigen
kerk en gaan dus elders kerken.

Ik was verbaasd dat tijdens een dienst Het Ven-
ster werd genoemd als een plaats waar het ook
gezellig is met een boom, een tafel en kaarsen om
de kerkdienst te kunnen volgen. Als het in de
Dorpskerk niet bevalt, ga dan de diensten in Het
Venster houden, daar is alles wat men wil, stoelen,
schermen, orgel enzovoort. Laat de Dorpskerk zoals
hij hoort te zijn.

Een bestuurslid (Julianakerker) heeft ooit gezegd:
“Al zal het een poosje duren, maar we gaan het
krijgen hoe we het hebben willen”. Hoe bedoel je
samen op weg?

Met verdrietige groet,
Ida Vliem-Hogewoning

Reactie Kerkenraad op ingekomen brieven
De redactie van ‘Op weg’ ontvangt soms brie-
ven vanuit de gemeente met het verzoek om
deze te plaatsen. De Kerkenraad is verantwoor-
delijk voor ‘Op weg’, de redactie weegt in hoe-
verre brieven geplaatst worden. Deze vrijheid
is goed. Geen censuur als het gaat om afwij-
kende reacties.

Na zorgvuldige afweging in de Kleine Kerken-
raad is besloten bovenstaande brief te plaatsen.
Met de opmerking dat een (mogelijke) reactie
volgend op een ingezonden brief niet in ‘Op
weg’ wordt geplaatst. Deze kunnen worden
gericht aan de Kerkenraad. ‘Op weg’ is in be-
ginsel niet bedoeld als vervanging voor het per-
soonlijke gesprek over kwesties die ons indivi-
dueel bezighouden. 

Sinds bijna een jaar kerken we in de Dorpskerk
en is de Julianakerk verlaten. Dat proces brengt
moeizaam wennen, verdriet en pijn met zich
mee. De Kerkenraad heeft, mede ingegeven
door de gehouden gemeenteavonden, getracht
verantwoorde keuzes te maken. De uitwerking
hiervan, het wennen aan verandering(en) kost
tijd en we hopen dat de pijn bij gemeenteleden
die het aangaat zal afnemen. 

Weet dat de Kerkenraad uitermate content is
met de inzet van heel veel vrijwillige gemeen-
teleden in de Dorpskerk en Het Venster. Tal
van werkzaamheden worden gedegen en met
enthousiasme gedaan; belangrijk en onlosma-
kelijk verbonden met onze kerkelijke gemeen-
te. 

Heeft u vragen? Schroom niet om Kees de
Jong, voorzitter van de kerkenraad, te contac-
ten.

e-mail: dejongc@ziggo.nl. 
tel: 0252-21 58 83

Gij hebt ons doen dromen
van een veelkleurige gemeenschap
van volkeren, van mensen,
waarin allen tot hun recht komen
en wij elkaar verrijken;
wek ons op, God,
dat wij die droom verwerkelijken,
niet met grootse woorden,
maar met nuchtere daden:
muren slechten,
grenzen doorbreken,
kloven overbruggen,
vooroordelen uit de weg ruimen,
vrees voor vreemden overwinnen
en dit alles te beginnen bij onszelf.

uit medemens 2 - Kerk in Actie
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College van Kerkrentmeesters
Giften
De opbrengst van de collectes voor de kerk bedroe-
gen in 

oktober € 681,- 
november € 469,-

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Actie Dankstond
Voor de actie Dankstond ontvingen wij het € 3.560,-
waarvoor onze dank. Mocht de actie u ontgaan
zijn.... U kunt nog meedoen door geld over te
maken naar bankrekeningnummer 

NL36 RABO 0373 7284 76 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim 
onder vermelding van ‘Dankstond 2024’. 

U kunt ook bijdragen via de kerkapp PGSamen.

Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans is op 11 januari 2025 gestart.
De actie wordt van harte bij u aanbevolen. Elders
in dit blad leest u meer over de actie.

Begroting 2025 - CvK
Het jaar 2024 was een bijzonder jaar met onder
andere de ingebruikname van Het Venster en de
verhuizing van de Julianakerk naar Het Venster
en de Dorpskerk. Het afgelopen jaar is dan ook met
name gebruikt om als kerkelijke gemeente onze
weg te vinden in Het Venster en de Dorpskerk. De
beheerders Cees Faber en Hans Ruijgrok hebben
hier, naast alle vrijwilligers, een grote rol in gehad. 

In 2024 is er ook nagedacht over de exploitatie
van Het Venster in de komende jaren. Er is de
nodige ervaring opgedaan met de verhuur van zalen:
TopTaal en Stichting Welzijn Teylingen maken
structureel gebruik van Het Venster, diverse Vereni-
gingen van Eigenaren huren Het Venster voor hun
ledenvergaderingen, Het Venster is al een aantal
maal gebruikt voor condoleances, enzovoorts. Dit
alles wordt gedaan met behulp van en kan ook niet
zonder de vele vrijwilligers. Het CvK heeft 2024
gebruikt om een plan te maken op welke wijze Het
Venster in de toekomst gebruikt kan worden voor
kerkelijke activiteiten en structurele en incidentele
verhuur (waaronder condoleances) aan maatschap-
pelijke organisaties en aan commerciële partijen.
Welke bezetting voor verhuuractiviteiten is moge-
lijk naast alle kerkelijke activiteiten? Hoeveel
verhuur kunnen en willen we aan met alle vrijwilli-
gers die hierbij betrokken zijn? Welke tarieven
kunnen we vragen? Wat is er verder allemaal nodig?

Op basis van dit plan, dat is opgesteld in samen-
spraak met de beheerders en Eelco Nijholt en

Vincent Loenen, is voor 2025 circa € 50.000 aan
opbrengsten begroot voor de verhuur van Het
Venster aan derden. Dit is naar verwachting vol-
doende om de kosten van het kerkelijk centrum
te dekken. 

Voor de Dorpskerk bedragen de kosten in 2025
circa  € 60.000,- terwijl  als  opbrengsten  circa  
€ 10.000,- uit de verhuur  van  de  Dorpskerk  en
€ 16.000,- aan onderhoudssubsidie zijn begroot.
Uit het kerkhof wordt per saldo een positief resul-
taat verwacht ad circa € 55.000, wat gebaseerd is
op basis van een gemiddelde van de afgelopen drie
jaren en voortzetting van de afspraken die met de
firma Vliem lopen. 

In de begroting 2025 is daarnaast circa € 160.000
opgenomen voor 1,5 predikant en kerkelijk werker.
Op dit moment wordt 0,5 van deze formatie door
ds. Ellis Ezinga voor het ouderenpastoraat en 0,5
op tijdelijke basis door ds. Sietske van
der Hoek als ambulant predikant ing-
evuld. De Beroepingscommissie is
hard bezig met de zoektocht naar een
nieuwe predikant voor de verder in-
vulling van deze formatie. Voor 2024
was circa € 245.000 begroot uit de
zogenaamde opbrengsten levend geld,
waarvan het grootste deel binnenkomt
via de Actie Kerkbalans. Voor 2025
houden we (net als voorgaande jaren)
rekening met een daling van 4% en komen de
begrote opbrengsten uit op circa € 236.000.

De Julianakerk zal in ieder geval voor een ge-
deelte in 2025 nog eigendom zijn van PG Sassen-
heim. In de begroting is ervan uitgegaan dat een
deel van het gebouw nog minimaal zes maanden
aan de gemeente Teylingen wordt verhuurd voor
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en status-
houders (verwachte opbrengsten: circa € 20.000).
Zolang het gebouw nog van PG Sassenheim is, blijf
je kosten daaraan houden (OZB, verzekeringen,
energie, noodzakelijk onderhoud e.d.). Deze kosten
worden voor 2025 begroot op circa € 10.000.

Naast diverse andere kleine posten worden de
overige kosten van onze kerkelijke gemeente voor
2025 begroot op circa € 70.000 (2024: € 75.000).
Het begroot resultaat komt daarmee voor 2025 uit
op een overschot van € 30.000 (begroot 2024:
overschot ad € 1.000).

Als u meer wilt weten over de begroting of deze
wilt inzien, kunt u contact opnemen met 

Tewis Zandbergen (penningmeester) 
tel: 0252-86 96 17 
e-mail: tewis@live.nl
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Blik achter de schermen
Deze keer willen we Charles de Borst voor het
voetlicht brengen. Onze stille kracht, die zorgt dat
de collectemunten bij u in de bus vallen en hij regelt
de facturering van de verhuur.

Charles verricht deze werkzaamheden al sinds
2017 voor het CvK. 

Eerst wat achtergrondinformatie. Charles is
geboren en getogen in Lisse, maar woont al vele
jaren in Sassenheim.

Helaas is zijn vrouw Ien in februari 2015 overle-
den. Charles heeft in het najaar van 2024 een
niertransplantatie ondergaan. Dit beschouwt hij
als een groot geschenk, maar als gevolg daarvan
moet hij voorlopig wel oppassen voor rondvliegen-
de bacteriën en virussen. Daarom heeft u hem de
afgelopen periode ook niet in de kerk gezien.

Op doktersadvies moet hij wel
stevig aan zijn conditie werken. Dat
komt mooi uit, want hij fietst door
weer en wind door Sassenheim,
Voorhout, Lisse en Warmond. Hij
is het die de bestelde collectemunten
bij u bezorgt.
Deze krijgt hij aan het begin van elke maand, hij
sorteert ze en maakt de bestellingen klaar.
Vervolgens brengt hij ze rond, dus bij vele van u
komt hij regelmatig aan de deur.

Tot slot moet de administratie van de munten
nog verwerkt worden, zodat alles overzichtelijk
in Excel staat.

Ook verzorgt hij de facturering van de verhuurde
zalen in Het Venster en de Dorpskerk. De gegevens
krijgt hij van Cees Faber en hij maakt aan de hand
daarvan de rekening op en verstuurt deze. Ook dit
wordt weer door hem bijgehouden in de gezamenlij-
ke administratie, zodat we door een druk op de knop
kunnen zien wat de huuropbrengst is.

Al met al verzet Charles veel werk voor ons,
waar hij wel een paar dagen in de week zoet mee
is. Gelukkig heeft hij aangegeven het werk met
plezier te doen. U begrijpt zeker wel dat we heel
blij met hem zijn. 

Namens het CvK,
Ria Doolaard, secretaris

Tel met mij mee
de uren die zo traag vergaan.
Stel mij gerust
nu in mijn lichaam onrust huist
Verdrijf de angst
die rondspookt in mijn ziel
Kom met nieuw licht
nu veel in mij  verlangt naar U.

van: Luc Wolthuis 
uit: Liedboek - 
Zingen en bidden in huis en kerk (pag. 260)

Advertentie
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Vorming & Toerusting 
Verstilling en aandacht in de Veertigdagentijd
Het programma van Vorming & Toerusting kent ook dit jaar activiteiten die te maken hebben met de
Veertigdagentijd. Ze helpen ons om te beseffen dat dit een tijd is van inkeer, verstilling en aandacht.
Naast enkele vaste elementen zijn er ook nieuwe activiteiten.

Vespers en films
Vooral stilte en aandacht staan centraal bij de
vespers in de Veertigdagentijd. Deze vinden zoals
elk jaar plaats in de Sint Pancratiuskerk en beginnen
om 19.15 uur. In het half uur dat we samen zijn
lezen we psalmen, het biddend hart van de Bijbel.
In de stilte laten we even de drukte van alle dag
achter ons. De vespers vinden plaats op dinsdag
11, 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april.
Films vestigen de aandacht op soms onverwachte
verhalen of verbeelden bekende verhalen op een
verfrissende manier. Daarom zijn er elk jaar films
op weg naar Pasen, uitgezocht door ds. Tim Moll.
Op woensdag 5 en 19 maart en 2 april worden in
Het Venster films vertoond. Na de film volgt meest-
al een nagesprek.

Evensong
In de Anglicaanse kerk is er aan het eind van elke
werkdag een Evensong. Door de tijden heen heeft
dit een hele rijke muzikale traditie opgeleverd.
Componisten uit alle eeuwen hebben de voorge-
schreven teksten telkens weer van prachtige muziek
voorzien. Naast liederen zijn er lezingen en gebe-
den. 

Zondag 23 maart vindt om 17.00 uur in de Pro-
testantse Kerk van Warmond een Evensong plaats,
die wordt geleid door ds. Rianne de Reus en waar-
aan Canticum Vocale onder leiding van Ad de
Joode haar medewerking verleent. Aanmelden is
voor deze activiteit niet nodig. Bij de uitgang wordt
er gecollecteerd.

Pietà
Het lijden en sterven van
Christus heeft door de
eeuwen heen kunste-
naars geïnspireerd om
die momenten te ver-
beelden. Daartoe be-
hoort onder meer de 
Pietà, waarbij moeder Maria verdriet heeft over
haar gestorven zoon  In de canonieke en apocriefe
geschriften is geen verwijzing te vinden naar dit
verbeelde moment. Vanaf de Middeleeuwen is dit
moment in de iconografie terechtgekomen. Dinsdag
8 april geeft mevrouw drs. Désirée Krikhaar een
presentatie over de Pietà. Zij is kunsthistorica en

meermalen gastconservator geweest in  Museum
Het Catharijneconvent. Deze avond wordt gehouden
in Het Venster.

Bloemschikken
Al enkele jaren is het bloemschikken in de Veertig-
dagentijd een vast onderdeel van het programma.
Zo ook dit jaar. Vanwege de grote belangstelling
is er gelegenheid op donderdag 10 april ’s morgens
of ’s avonds aan deze activiteit meedoen. Tijdens
deze workshop zal mevrouw Nelleke de Mooij een
toelichting geven op het gebruik van specifieke
bloemen en kleuren in het te maken bloemstuk. 

Deze activiteit vindt plaats in Bedrijfsruimte
Bloomdezign, Wasbeeklaan 2, Warmond. De mor-
gensessie start om 10.00 uur, de avondsessie om
19.30 uur. De kosten voor deze workshop bedragen
€ 25,00.

Voor de meeste activiteiten is voorafgaand aanmel-
den heel erg gewenst. Dat kan via 
• tineke.braam@hetnet.nl of 

tel: 21 58 47

Namens de commissie,
Arie Dwarswaard

Wie breekt er brood, wie deelt er drank, 
wie breekt met de verdeeldheid,
stilt honger naar gerechtigheid? 

Wie breekt er brood, wie deelt er drank,
wie breekt met ongelijkheid,
lest dorst naar meer rechtvaardigheid?

Ga de weg van waarheid,
zing het lied van ’t koninkrijk,
help liefdevol je naaste,
ver weg, maar onder handbereik.

 van Jan van der Plas
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Zingt u mee?
Scratch in Warmond 
Het koor ‘Ubi Caritas’ uit Warmond orga-
niseert op 29 maart een scratchdag met
het thema Dona nobis pacem - Geef ons
Vrede. Dat leek ons een zeer toepasselijk
thema in deze tijd.

Onze dirigent Hendrik Jan Lindhout
maakt muziekbestanden van de liederen,
zodat iedereen die dat wil vooraf de liede-
ren kan beluisteren en in eigen partij kan
oefenen. Daarom is het handig je vooraf
aan te melden bij onderstaand persoon.

Zaterdag 29 maart beginnen we om 10.00 uur
in het Zenit van de Prot. Kerk in Warmond. We
repeteren tot 16.00 uur. Tussendoor is er uiteraard
tijd voor koffie, thee en een broodje. Zondag 30
maart zingen we de ingestudeerde liederen in een
speciale dienst om 10.00 uur .

Deelname is gratis. Een eenvoudige
lunch is inbegrepen. Daarom is het
handig je aan te melden, dan  krijg je
een link naar de muziekbestanden.
Maar ook zonder aanmelding zijn jullie
van harte welkom! Hoe meer zangers
hoe meer vreugd!

Geef het aan andere zangliefhebbers
door dat er in het weekend 29 en 30
maart een mooi zingspektakel in de
Warmondse protestantse kerk wordt

georganiseerd. Graag tot ziens op 29 maart!

Truusje Wiersma, secretaris
e-mail: scratchwarmond@outlook.com 
tel: 06-509 14 097

De start van de Actie Kerkbalans verliep dit jaar
anders dan anders. Door een miscommunicatie
waren onze brieven bij de landelijke drukkerij
blijven liggen, waardoor het de vraag was of de
brieven uiteindelijk op tijd gedrukt en bezorgd
konden worden. Gelukkig kwamen de brieven de
zaterdag voordat de Actie zou starten toch binnen
en hebben we met veel extra hulp (dank hiervoor!)
alle tasjes voor de lopers nog op tijd klaar kunnen
maken! 

Zo kon op maandag 13 januari de Actie Kerkbalans
2025 van start gaan! De vele vrijwilligers zijn deze
week op pad gegaan om de brieven te bezorgen.
Een week later werden de toezeggingsformulieren
weer door de lopers opgehaald. Het is voor alle
lopers weer een flinke klus om alle enveloppen
terug te krijgen en ook dit jaar hebben de lopers

weer enorm hun best gedaan. Van de 974 brieven
en e-mails, die er zijn verstuurd, zijn er tot nu toe
632 teruggekomen. Een groot woord van dank aan
onze lopers is dan ook wel op z’n plaats! 

Aan het begin van deze maand zijn alle papieren
toezeggingsformulieren door de werkgroep Kerkba-
lans ingevoerd. De digitale toezeggingen en de
toezeggingen via de app PGSamen gaan automa-
tisch het systeem in. We horen af en toe terug dat
de digitale toezegging via de mail niet is ontvangen.
Wanneer dit bij u ook het geval is, kunt u in ieder
geval uw spambox controleren of stuur ons een
mail naar onderstaand e-mailadres! 

We kunnen u nu alvast een voorlopige tussenstand
geven. Op 24-2-2025 is er in totaal een bedrag
toegezegd van € 173.993,80 door 632 leden. In 2024
hadden we na het invoeren van de toezeggingen
in februari een toegezegd bedrag van € 181.261,12
door 675 leden. We zijn dus heel tevreden met dit
voorlopige resultaat! De ervaring leert dat het
toegezegde totaalbedrag in de loop van het jaar nog
verder zal oplopen. In de volgende ‘Op weg’ zullen
we u hier verder van op de hoogte houden. Ook
zullen we u dan de definitieve opbrengst van de
Kerkbalans 2025 vermelden. 
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Ook dit jaar kan de toezegging weer gedaan worden
via de app PGSamen. Een makkelijke, duidelijke
en snelle manier om de toezegging te doen, kregen
wij terug van de gebruikers van de app. Heeft u
nog niet uw toezegging gedaan, dan nodigen wij
u zeker uit om dit via de app te doen. Scan hiervoor
de onderstaande QR-code! 

Mocht u nog vragen, opmerkingen etc. hebben over
de Actie Kerkbalans dan kunt u ons mailen op:
•  kerkbalans@pgsassenheim.nl

Rondom de kerkdiensten
Zondag 9 maart: Zangdienst
Omdat 9 maart de eerste zondag in de veertigdagen-
tijd is, wordt er muziek gezongen die uitstekend
binnen deze tijd en het thema
'Kies de juiste weg' past. De
prachtige en melodieuze liede-
ren worden afwissend gezong-
en met solisten en koor. Niet
alleen door de koorzang, maar
ook de bijpassende lezingen,
teksten en samenzang zullen
bijdragen aan deze bijzondere
zangdienst. 

De zangdienst begint om
15.00 uur in de Dorpskerk. De voorganger is ds.
Sietske van den Hoek en medewerking wordt
verleend door Canticum Vocale o.l.v. Ad de Joode.

Wij kunnen zo met elkaar een mooi en ingetogen
begin van de Veertigdagentijd beleven. 

U bent van harte welkom!

Zondag 9 maart: Taizéviering
Weer een dienst in de stijl van de geloofsgemeen-
schap van Taizé. Al meer dan een kwart eeuw
kennen we die viering  in Sassenheim. Alleen nu
zonder Kleinkoor, maar met een Kleiner koor.

Eigen in deze viering is het meditatief karakter:
in de muziek en in de stilte.

Tijdens deze dienst zingen
we  korte meditatieve liederen. 
Liederen die steeds herhaald
worden. Er wordt gebeden mid-
dels gezangen. Door de liede-
ren steeds te herhalen zullen de
woorden, basis van ons geloof,
snel in het geheugen worden
geprent. De liederen zullen als persoonlijk gebed
in ons naklinken.

Bewaar in alles de  innerlijke stilte om in Chris-

tus  te blijven (uit:  Regel van Taizé)
Welkom in de Dorpskerk om 19.00 uur.

                     ds. Tim Moll

Woensdag 12 maart: Sobere maaltijd 
De Protestantse Kerk kent al heel lang de Biddag
voor Gewas en Arbeid op de tweede woensdag van
maart. Door diverse oorzaken is deze dag in onze
kerk uit beeld verdwenen. Op verzoek van de
Kerkenraad hebben we als Commissie Liturgie &
Vieren nagedacht over een nieuwe vorm van vieren
van deze Biddag. 

De essentiële dingen van het leven 
zijn gratis. 
Ze zijn je zomaar gegeven:
de zon en de vriendschap.
Een plaats aan tafel
en een hartelijke omhelzing.

Het licht van de lente. 
Het lachen van een kind.
Het lied van een vogel.
Het kabbelen van de beek.
Het golven van de zee.

De dag en de nacht.
De rust en de stilte.

van: Phil Bosmans
uit: Zomaar voor jou
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Dat willen we op woensdag 12 maart doen met een
sobere maaltijd. Dat initiatief past goed in de Veer-
tigdagentijd. De Veertigdagentijd is immers een
periode van een soberder leefstijl. 

De sobere maaltijd
vanwege Biddag voor
Gewas en Arbeid vindt
plaats in Het Venster.
Inloop vanaf 17.30 uur.
We beginnen om 18.00
uur. Er zijn twee soorten
soep (met vlees en vege-
tarisch) en twee soorten
brood. Rondom de maaltijd staan we samen met
ds. Ellis Ezinga stil bij de betekenis van de begrip-
pen gewas en arbeid in ons leven. Dat doen we door
gebeden gedichten en zingen. En er is een collecte-
doel: we sluiten aan bij het diaconaal kwartaalpro-
ject ‘Stichting het vergeten kind’, waarbij we mee-
helpen om kinderen waarvoor dat normaalgespro-
ken onmogelijk is, toch een week zomervakantie
te bieden. De sobere maaltijd is om 19.30 uur
afgelopen. 

Om te bepalen hoeveel soep en brood we nodig
hebben, is vooraf aanmelden nodig vóór 10 maart.
Dat kan bij ondergetekende. Wij kijken uit naar
een goede opkomst. 
Namens de Commissie Liturgie & Vieren,

Arie Dwarswaard 
e-mail: scriba@pgsassenheim.nl 
tel: 0252-23 34 66

Zondag 23 maart: Evensong 
Een aantal jaren geleden werd er met enige regel-
maat een Evensong gehouden op zondagmiddag
in de Julianakerk. Steeds met een mooie samen-
en medewerking van Canticum Vocale en ds. Hen-
drik Betting. Nu is deze vorm van viering weer
opgepakt en ook opgenomen in het programma
van Vorming en Toerusting van de gezamenlijke
kerken van Sassenheim en Warmond. Canticum
Vocale zal de koorliederen van deze dienst zingen. 

Deze op Engelse liturgie gebaseerde dienst is in
de Protestantse Kerk in Warmond. Ds. Rianne de
Reus zal voorgaan. De dienst begint om 17.00 uur.

Vasten! Een therapie voor deze tijd! 
Een soort dematerialiseringsproces 
voor de mens.  

(Phil Bosmans)

Advertentie
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God is als een warme trui

In een tijd waarin rust vaak ver te zoeken is, vindt ds. Gertine Blom troost in de woorden van Juliana

van Norwich. Deze middeleeuwse mystica laat zien hoe Gods nabijheid zo tastbaar kan zijn als de kleding

die we dragen.

Als mijn hoofd onrustig is, gaat mijn ademhaling
sneller en heb ik mijn schouders opgetrokken. Ik
heb vaak behoefte aan rust. En even vaak weet ik
niet goed waar ik het moet vinden. Het is een kunst
om even stil te staan. Om niet met mijn hoofd
alweer dáár te zijn, maar gewoon even hier. 
Een tekst van Juliana van Norwich helpt mij altijd
weer om te landen. Om mij bewust te zijn van mijn
lichaam hier op deze plek én van God. Juliana
leefde in het Engeland van de 14e eeuw, een tijd
vol crises. Er was een besmettelijke ziekte, er was
een verwoestende oorlog en de oogsten mislukten
vaak door slecht weer. Zelf had ze op het randje
van de dood gezweefd en daar had ze iets van God
gezien. Voor Juliana was God heel dichtbij. Tast-
baar haast.  

Ze schreef op wat ze had gezien en gebruikt daarbij
deze beeldspraak: “Onze kleding is Hij, die ons
liefdevol induffelt en omwikkelt, rondom neerhan-
gend in omhelzing en omsluiting uit tedere liefde,
om ons toch maar niet los te laten. Toen ik dit zag,
begreep ik dat Hij alles is wat goed is.”

God is als de kleding om je heen. Nu de dagen
kouder zijn, draag ik graag warme truien. God is
zo dichtbij als die warme trui om mij heen. Voel
zelf maar. Voel hoe je kleding je omwikkelt, zacht
tegen je huid aan. Het maakt mij rustig en brengt
mij terug naar ‘hier’. Wat er ook om me heen
gebeurt, hoeveel crisis er ook is, hier ben ik. Geest
en lichaam, hart en ziel. Ik voel en adem, God is
dichtbij, omarmt me, omwikkelt me. Ik hoef even
niets.

ds. Gertine Blom, predikant PG Sauwerd-Adorp-Wetsinge

bron: www.protestantsekerk.nl

Elke dag nieuw zijn!

Nieuw ben je als je elke morgen verwonderd

kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag,

als je juicht omdat je ogen zien,

je benen lopen,

je handen tasten,

als je zingt omdat je hart klopt!

Nieuw ben je als je weet dat je leeft

als je beseft dat vandaag de eerste dag begint

van de rest van je leven!

Nieuw ben je als je ‘n verse kijk hebt op mensen en dingen,

als je nog lachen kunt en genieten

van de kleinste en gewoonste bloemen op je levensweg.

van: Phil Bosmans

uit: Zonnestralen van hoop

Voel hoe je kleding je omwikkelt, 
zacht tegen je huid aan’
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Verjaardagen vanaf 80 jaar:

Kerkelijke stand
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Kerkdiensten Dorpskerk

zondag 9 maart
10.00 uur

collecte

opasdienst

15.00 uur
m.mv.

Collecte

19.00 uur
m.m.v.

collecte

Veertigdagentijd I
ds. J.R. Wolthaus (Leiden)
1e Nood in de wereld
2e Diaconie + Kerk
Linda Meijer / Noe Eenkhoorn

Zangdienst
ds. Sietske van der Hoek
Canticum Vocale
Diaconie + Kerk

Taizéviering
T. Moll
Taizézanggroep
Diaconie + Kerk

zondag 16 maart
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Veertigdagentijd II - Viering Maaltijd van de Heer
ds. E.M. Ezinga
1e Kinderen in de Knel - Jeugddorp De Glind
2e Diaconie + Kerk
Marianne de Nooij / Rosemarijn v. Drimmelen

zondag 23 maart 
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Veertigdagentijd III
ds. P. Wattèl (Oegstgeest)
1e Kinderen in de Knel - Kenia
2e Diaconie + Kerk
Mariëlle v.d. Zwam / Laura Nijman

zondag 30 maart
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Veertigdagentijd IV
ds. A.A. van Houwelingen (Noordwijk)
1e Kinderen in de Knel - Kenia
2e Diaconie + Kerk
Wil de Ruijter / Sandra Muilwijk

zondag 6 april
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

Veertigdagentijd V
dhr. M. De Ridder
1e Kinderen in de Knel - Afrika
2e Diaconie + Kerk
Gerry Eenkhoorn / Lily Kruik

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Diaconie + Kerk

zondag 13 april
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Veertigdagentijd VI
ds. Th. Doornebal (Lisse)
1e Kinderen in de Knel - Colombia
2e Diaconie + Kerk
Linda Meijer / Laura Nijman

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er
voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt.
Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89



Vrede

Als wij niet samen delen in onze straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen.

Toon Hermans

Opstaan tegen de dood

Natuur weet het al
kan niet wachten
niet veertig dagen lang
heeft geen woorden nodig
weet van licht
staat op
voor dag en dauw
al in het eerste sneeuwklokje
dwars tegen de winter in

dan is er weldra geen houden meer aan
heeft de dood het nakijken
barst de aarde open
in bloei na bloei

ondertussen
gaan mensen een weg veertig dagen
voeden zich met verhalen
leeftocht voor de levensweg
van zaad dat sterft om vrucht te dragen
en liefde door geen onmacht te temmen
en dat dat bestaan kan:
opstaan tegen de dood.

En dat zij kunnen doen aldus.

van:  Piet Posthuma


