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Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst 

De Adventskaarsen worden aangestoken door:

Eén kaarsje helpt ons hopen                            Bente Vlugt
dat de Heer dichtbij zal komen.
Kijk goed, dan zie je dat er iets begint:
God komt dichtbij, Hij wordt een kind.

Twee kaarsen helpen hopen                        Amber Middelkoop
dat de Heer dichtbij zal komen.
Luister naar een nieuw geluid:
roep met ons de vrede uit.

Drie kaarsen helpen hopen                           Josie Lynn Knight
dat de Heer dichtbij zal komen.
Als je goede dingen doet
komt de Heer je tegemoet.

Vier kaarsen helpen hopen                     Thijs Zandbergen
dat de Heer dichtbij zal komen.
Wees dus blij en zing een lied:
God vergeet de mensen niet.

Vijfde kaars Boris de Vries

Voorbereiding 

We zingen als intochtslied: Ik ben een engel van de Heer Lied 469

1  Ik ben een engel van de Heer, 
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal 
dat ik vertel in mensen taal.
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2  't Is van een moeder die vannacht 
een kindje kreeg en dankbaar lacht.
't Is van een kindje, lief en klein,
dat wil altijd je vriendje zijn.

5  Let goed op wat ik je vertel,
dan vind je vast dat kindje wel:
't ligt in een kribbe in een stal
Toch is Hij Koning van 't heelal.

6  Laat ons nu blij en welgezind
gaan zoeken naar dat hemels kind
en met de herders binnengaan.
Zie, zie wat God hier heeft gedaan.

7  Maar kijk niet enkel met het oog
dat al zo vaak een mens bedroog.
Alleen wie luistert telkens weer
die ziet Gods zoon, de lieve Heer.

15 Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon.
De engelen zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam
een goed nieuwjaar in Jezus naam.

Thema: Het Kerstverhaal in engelentaal

Moment van stilte  

Bemoediging en Groet

We zingen: Komt allen tezamen Lied 477

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
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5 Zingt aarde en hemel, zingt nu eng’lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning

Gebed om ontferming - Kyrie door vier gemeenteleden: Marina, Arja,
Dick en Jaap

Kyrie eleison - Heer ontferm U!

We zingen: Hoor de englen zingen d’ eer Lied 481

1 Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’ eer van de nieuw geboren Heer!

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van de Schrift 

Adventsproject
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We zingen: Adventsprojectlied

1 Wij hopen op een teken van liefde en geloof
Wie zal ons laten weten wat God aan ons belooft?

5 De Koning is geboren je vindt hem in een stal
Laat alle mensen horen dat Hij ons redden zal

Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de Kinderdienst

Lezing uit het kerstevangelie: Lucas 2: 1-7

We zingen: Komt verwondert U hier mensen Lied 478

1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

4 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Lezing uit het kerstevangelie: Lucas 2: 8-14
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We zingen: Een engel heeft de toon gezet Lied 504

1 Een engel heeft de toon gezet.
De eerste stoot op de trompet
bazuint het uit: de dag begint
die al het donker overwint
refr. Blaas de bazuin, speel op de snaren,

sla op de trom alle jaren als het donker is.
Zing en speel op de fluit en verjaag
met dat geluid de duisternis!

2 De harpen zingen wereldwijd,
de hemel heeft het nieuws verbreid.
De klanken vullen het heelal.
Ook Jozef haalt zijn harp van stal: refr. Blaas de bazuin...

3 Maria slaat de tamboerijn.
Zij mag de allereerste zijn.
De hartenklop van deze dag
laat zij ons horen, slag voor slag. refr. Blaas de bazuin....

4 Een ander tovert met zijn fluit.
Hij geeft de vrede een geluid.
Zijn lied vliegt langs de regenboog
en plukt de sterren van omhoog: refr. Blaas de bazuin.... 

Lezing: Lucas 2:15-20

We zingen: De herdertjes lagen bij nachte

1 De herdertjes lagen bij nachte, 
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte, 
zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d'engelen zingen, 
hun liederen, vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen, 
‘t liep tegen het nieuwe jaar
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2 Toen zij er te Bethlehem kwamen, 
daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen 
een straal uit het kribje beneë.
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.

Preek (deel 1)

Muzikaal meditatief intermezzo 

Preek (deel 2)

We zingen: Eer zij God in onze dagen Lied 487

1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde, naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen, peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Vervolg preek (deel 3)

We zingen: Prijs de Heer die herders prijzen Lied 468

1  Prijs de Heer die herders prijzen, die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen, hier op aarde daalt Hij neer.

2  Geef de Koning van uw leven wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven in de stal geboren Heer.
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3  Laat uw loflied samenvallen met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen van die jubelende wijs.

4  Aan de Koning uitverkoren, uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren onze lof en eer en prijs.

Rondom ons antwoord 

Gebeden - Gebedsacclamatie door vier gemeenteleden

Gospodi pomilui - Heer, erbarm U!

Aandacht voor de collecten  

De kinderen komen terug van de kinderdienst

We zingen als slotlied: Ere zij God

Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen,
Amen

Heenzending en zegen

We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend: Amen (3x)

Orgelspel

i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j 

Gezegende kerstdagen!


