
Gedachtenisdienst

zondag 24 november 2024
in de Dorpskerk

voorganger: ds. T. Moll

m.m.v. Canticum Vocale 

o.l.v. Ad de Joode



Muziek

Voorbereiding
Inleiding

Stilte

We zingen: psalm 73

10  Wie heb ik in den hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer?

Wat kan op aarde mij bekoren? 

Alleen bij U wil ik behoren.

Al zou mijn vlees en hart vergaan,

toch zal ik, God, voor U bestaan,

wie ik mijn leven toevertrouw,

Gij zijt de rots waarop ik bouw.

9  Nu blijf ik bij U altijd, God die mij troost, die bij mij zijt,

mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 

die mij in liefde houdt omvangen.

Gij neemt mij bij de rechterhand, 

Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,

uw wijsheid is het die mij leidt

en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Bemoediging en begroeting

Gebed on ontferming

We zingen: lied 951

1 Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt

en al mijn levensdagen heeft gestraald,

ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet.

Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed.
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2 Liefelijk Licht, dat dag en nacht regeert,

dat onze diepste duisternis trotseert,

waak over mij, wanneer de dood mij wenkt.

Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.

3 Liefelijk Licht, brand als een stille wacht,

want in uw stralen vind ik nog mijn kracht.

Doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht,

glans van Gods onomwonden aangezicht!

Het koor zingt: Wash me through and through...

Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.

Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig

van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en

mijn last is licht.

Rondom gedachtenis
We gedenken en zingen: lied 730

1 Heer, herinner U de namen

van hen, die gestorven zijn,

en vergeet niet, dat zij kwamen

langs de straten van de pijn,

langs de wegen van het lijden,

door het woud der eenzaamheid,

naar het dag en nacht verbeide

Vaderhuis, hun toebereid.    

- 3 -



We noemen de namen van hen die ons zijn voorgegaan en de kaarsen

worden ontstoken

Margje Jetske de Wolde-Verboom 15-10-1937 - 18-11-2023

Eduard Nieuwenhuis 23-03-1938 - 20-11-2023

Cornelis Pieter Meijer 25-10-1935 - 22-11-2023

Neeltje Jongbloed-van Klaveren 05-08-1928 - 14-12-2023

Rudolf Sije Alewijnse 17-06-1939 - 06-01-2024

Geertje Maria Slootweg-Vries 20-02-1930 - 06-01-2024

Petronella Johanna Wolff-van de Griend 08-08-1935 - 07-01-2024

Sijbrand Johannes Eisenga 29-11-1942 - 17-01-2024

Helena Cornelia Kroes-Bakker 08-09-1930 - 08-02-2024

Dirk Pieter Oosthoek 23-10-1933 - 26-03-2024

IJtje van Zonneveld-Disselkoen 01-07-1923 - 28-03-2024

Johanna Isabella Kaan-Remeeus 02-08-1946 - 29-03-2024

Wichert Stoffer 25-10-1928 - 12-04-2024

Petronella Hendrika Leenheer-Slagtman 17-11-1942 - 14-04-2024

Georg Friedrich Verhoog 15-01-1939 - 22-04-2024

Cornelia Schalk-Verboom 17-07-1939 - 05-05-2024

Tini van Teijlingen-Streutker 19-06-1936 - 07-05-2024

Marta Hoogendoorn-Kremer 16-02-1937 - 08-05-2024

Maria Borsje-Eichhorn 26-05-1937 - 07-07-2024

Cornelia van der Voet-Kuijt 03-08-1934 - 11-07-2024

Adriana Agada van Duijvenbode 14-12-1930 - 05-08-2024

Esther Judith Huijbrechts-de Vast 22-12-1967 - 05-08-2024

Jacoline Helena Gerarda Barnhoorn-Schuilenburg 22-10-1951 - 12-08-2024

Dirk van Biezen 26-02-1944 - 13-08-2024

Hendrika Neeltje Wijling-van der Hulle 20-10-1936 - 22-08-2024

Gerrit Theodoor Vollebregt 25-04-1938 - 25-09-2024

Jeannette Zelvelder 03-04-1955 - 25-09-2024

Johannes Oudshoorn 04-01-1940 - 21-10-2024

Muzikaal meditatief moment

 

We zingen staande: lied 769

5  Mensen, kom uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,

gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur,

want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur.
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6  Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed,

zouden wij niet haastig eten,

gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gist'ren, heden,

komt voor eens en komt voor goed!

Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de Kinderdienst

Gebed

Het koor zingt: Ehr’sei Gott in der Höhe
Ere zij God in den hoge en vrede op aarde in mensen een welbehagen.

Wij loven U, prijzen U, aanbidden U, eren U en danken U, want groot is

Uw heerlijkheid. Heer en God, Koning de hemels, God en Vader, Heerser

over allen. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer en God. Lam

van God, Zoon des Vaders, U neemt de zonde van de wereld weg. Amen.

Rondom het Woord       
Gebed

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65: 17 t/m 21 + 25

We zingen: lied754

2 God almachtig boven mate die zo nederig verscheen

Keer opeens terug en laat ons 

Nooit meer, nooit meer hier alleen

Laat ons in de kerk U prijzen met uw heiligen omhoog

tot in ’s hemels paradijzen wij u zien van oog tot oog
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3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen o voltooi het maak ons rein,

tot de wereld is gewonnen

en in U hersteld zal zijn,

tot wij eeuwig bij U wonen, schrijdende van licht tot licht,

leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Evangelie naar Lucas 23: 46

We luisteren naar: Wenn ich einmal soll scheiden J.S. Bach

Als ik moet sterven, Heer, wijk dan niet van mij!

Als ik de dood moet lijden, weest Gij mij dan nabij.

Als ‘t mij om het aller bangste zal om het ter harte zijn

verlos mij van mijn angsten door Uwe angst en pijn!

Verkondiging

Het koor zingt: Come to me

Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Neem mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en 

nederig van hart, mijn juk is zacht en mijn last is licht, kom tot Mij

en gij zult rust vinden voor uw ziel. (Matheus 11:28-30)

We zingen: gezang 726

1 Hoor een heilig koor van stemmen,

staande aan de glazen zee, halleluja, halleluja,

God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen, als de sterren in hun glans,

psalmen zingend, palmen dragend,

in de hemel is een dans.

6 God uit God, eerste geboren,

licht uit licht, o zonneschijn, in wiens lichaam uitverkoren

heiligen slechts heilig zijn, 

schenk ons leven uit uw bronnen, door uw adem aangeraakt

zingen wij tot Vader, Zoon en

Heilige Geest die levend maak.
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Rondom ons antwoord
Het  koor zingt: Dear Lord and Father of mankind

O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart, door U geleid, met

liefde zijn vervuld.

Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart

Maak Gij ons rein en welgezind en spreek tot ons in vuur en wind, o

stille stem in ’t hart.

Gebeden

Toelichting bij de collecte en inzameling van gaven

De kinderen komen terug uit de Kinder- en Oppasdienst

We zingen: Lied 801

1  Door de nacht van strijd en zorgen

schrijdt de stoet der pelgrims voort,

vol verlangen naar de morgen,

waar de hemel hen verhoort.

2  Lied'ren zingend vol vertrouwen

tot in het voltooide licht

broeder broeder zal aanschouwen

staande voor Gods aangezicht.

3  Door de nacht leidt ons ten leven

licht dat weerlicht overal,

dat ons blinkend zal omgeven,

als ons God ontvangen zal.

4  In ons hart is dit de luister,

dit de liefde die ons leidt

op de kruistocht door het duister

naar de lichte eeuwigheid.
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5  Met een lied uit duizend monden

gaan wij zingend door de nacht,

door een Geest tesaam verbonden,

naar de kust waar God ons wacht.

Uitzending en zegen
We antwoorden zingend: “Amen”

Terwijl wij de kerk verlaten zingt het koor ons toe voor onderweg:

- lied 416

1 Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God, en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God, en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Het Venster


