
Adventsgroet



Licht en leven

Tsjonge, wat is het weer vroeg donker. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik

kijk altijd uit naar de tijd dat de dagen weer langer worden. En ik denk dat de

meesten dat wel herkennen.

De andere kant is dat het wel een hele goede entourage is voor dat vers uit de

Bijbel dat typisch bij de Adventstijd hoort: 

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

De naam van Jezus wordt niet genoemd, maar het gaat hier in Jesaja wel om

Hem. Een helder licht.

En je moet meteen denken aan de herders in het veld van Efratha: Opeens stond

er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister

van de Heer.

Nog maar net ter wereld en het Licht gaat aan. En niet zo zuinig ook! Niet

verwonderlijk, want zo begon het ook bij de schepping: “Laat er licht zijn” klonk

daar. En meteen lees je dan: “en er was licht”. Licht is dus eigenlijk het

visitekaartje van God, van Jezus.

God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis, lezen we in de eerste brief

van Johannes. 

Goed om daar even op te kauwen. Hij ís licht. En wat wij ook over Hem denken

of zeggen, in Hem is geen spoor van duisternis. Geen enkel spoor. 

Hij is goed. Ook al begrijpen wij Hem menig keer niet (goed). En hoe donker

onze situatie misschien ook is (mede door ons eigen falen), en hoe donker het ook

is in een wereld vol oorlog, geweld en onrechtvaardigheid: Hij is er, het Licht

voor de wereld. Voor iedereen.

Dat is de boodschap van Kerst. Elk jaar weer, ook in 2024. Maar het is gelukkig

meteen een boodschap voor elke dag van ons leven.



En wie licht zegt, die zegt leven. Dat horen we Jezus dan ook zeggen in het

evangelie: Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de

duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Jezus ging uiteindelijk door de

duisternis en dood heen om ons dat licht en dat leven te kunnen geven.

Onvoorstelbaar mooi.

En behalve dat wij dat licht en leven ontvangen, mogen wij het ook doorgeven.

In de Bergrede zegt Jezus: Jullie zijn het licht voor de wereld (…) zo moet jullie

licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer

bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zoals een oud kinderversje zegt:

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht

en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn

Een gezegend Kerstfeest!

Namens de pastores van Sassenheim

Paul den Hertog (Interim-predikant van de 100-jarige Havenkerk)



U bent van harte welkom in een van onze kerstvieringen

Kerstsamenzang

zondag 22 december 15.00 uur in de St. Pancratiuskerk

Dorpskerk

dinsdag 24 december 21.30 uur ds. Sietske van der Hoek

woensdag 25 december 10.00 uur ds. Ellis Ezinga

www.pgsassenheim.nl 

Havenkerk

woensdag 25 december 10.00 uur ds. Paul den Hertog

www.havenkerksassenheim.nl 

Pancratiuskerk

dinsdag 24 december 19.00 uur gezinskerstviering Pastor P. Owel

m.m.v. Kinderkoor Vivo en Vivace

woensdag 25 december Woord- en Communieviering dhr. A. van Kapel

m.m.v. Gemengd koor

donderdag 26 december 10.00 uur Schelpenviering Pastor P. Owel

m.m.v. Kinderkoor Vivo

www.parochiesintmaarten.nl 

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB

woensdag 25 december 10.30 uur in de Hoeksteen te Voorburg

www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl


